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Voorwoord van de redactie 
Vijftig jaar Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana: het is een verhaal geworden dat 
overvol is met herinneringen. Het koor heeft een in alle opzichten rijke geschiedenis. Er zijn 
foto´s vol met mensen, van wie sommigen er nog zijn, maar velen ook niet meer. Er zijn 
talloze concerten geweest, veel medewerking aan kerkdiensten. De dirigenten hebben 
allemaal voor eigen accenten en opbouw van de muzikaliteit van het koor gezorgd.  
Er zijn buitenlandse en binnenlandse reizen gemaakt en er is meegewerkt aan 
herdenkingsbijeenkomsten.. 
Kortom: het is een dankbare taak geweest om het blad dat voor u ligt, samen te stellen. 
Daarom, mét een lied dat we vaak gezongen hebben: Dank sei dir, Herr... 
 
De redactie 
 
 
 

 
 
 
 
Wetenswaardigheden uit 50 jaar koorleven 
Dirigent zegt regelmatig dreigend tegen het koor: “Leer die teksten uit het hoofd, Volgende 
week haal ik twee mannen naar voren en laat ze de tekst opzeggen.” In dertig jaar heeft er 
geen overhoring plaatsgevonden. 

!
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Van de voorzitter 
 
Beste leden van Vox Humana en lezers van deze Vox, 
 
Voor u ligt de jubileumuitgave van de Vox ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. 
Het is een prachtig exemplaar geworden waar veel tijd en aandacht aan is besteed. En dan 
nog moest er flink gesorteerd en geknipt worden, anders werd hij wel erg dik. 
50 jaar Mannenkoor Vox Humana. Nou ja, eigenlijk 52 jaar, want we kunnen niet om de 
effecten van Covid heen. Het jubileum moest twee jaar uitgesteld worden, het ledenaantal is 
kleiner geworden, we hebben vaak niet of maar beperkt kunnen repeteren. Wie had gedacht 
dat zo’n klein micro-organisme zo’n effect zou kunnen hebben op de wereld en uiteindelijk 
ook op ons koor en vele andere koren met ons. Wat dat betreft mogen we ons nog gelukkig 
prijzen dat we als koor nog bestaan. Heel veel andere koren hebben de afgelopen periode 
moeten besluiten te stoppen. Maar de leden van Vox Humana zóuden die 50 jaar vieren en 
dat gaan we doen. 
Dat een vereniging 50 jaar mag bestaan is natuurlijk al speciaal, maar hoe speciaal is het dat 
er nog drie leden op het koor zitten die de oprichting hebben meegemaakt! Ik ben blij dat zij 
bij de feestelijkheden kunnen zijn. En natuurlijk wil ik de oprichter/dirigent Sander van 
Marion hier niet vergeten. Dat ook hij bij de festiviteiten kan zijn geeft een extra feestelijke 
tint aan het geheel. 
50 jaar Vox Humana, in die periode is er heel wat gebeurd en gedaan. Ledenaantallen van 
wel 120 in de hoogtijdagen, vele uitvoeringen en koorreizen, samenwerkingen met andere 
koren, het is een prachtige tijd geweest. Ik zelf heb slechts de laatste 12 jaar als lid mogen 
meemaken, en dat was al mooi, al keek ik altijd wel met een schuin oog naar wat er in het 
verleden is neergezet. 
En ook al weten we allemaal dat het vinden van nieuwe leden heel lastig is geworden, als we 
ons er allemaal voor blijven inzetten kunnen we nog heel wat jaren door met het koor en de 
daarbij horende gezelligheid. En gezelligheid is wat nu de belangrijkste waarde is voor de 
leden. Fijn repeteren, even bijpraten, lief en leed delen, dat is waar het nu om gaat. Ik hoop 
dat we dat nog vele jaren mogen blijven doen. 
Voor nu wens ik u veel leesplezier, met zeker met regelmaat een lach op het gezicht.  
 
 
Wilco van der Plas 
Voorzitter 
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Het allereerste begin! 
 
Aan het woord Wim Kaapaan 
Ik was op een verjaardag van mijn schoonzus en zwager (familie Eriks) en daar was dirigent 
Sander van Marion ook. Hij stelde aan mij de 
vraag: “Is er geen mannenkoor op te richten 
in Leiden?” 
Dat leek mij wel wat en enthousiast zijn wij 
met onze gezinnen (mijn gezin en dat van 
schoonzus/zwager) folders gaan maken en 
hebben die rondgedeeld bij kerken. Ook in 
kerkbladen geschreven en advertenties in 
kranten en Leidse Kerkbode geplaatst. 
Daarna is er samen met Sander een zaaltje 
gehuurd in de Zuiderkerk. Daar konden 
mannen zich opgeven. Ook konden ze zich 
opgeven bij ons, driehoog in de flat. 
Het koor is officieel opgericht op 17 
september 1970.  
We zijn op woensdagavond gaan repeteren 
ergens in een zaaltje aan het Levendaal. Een 
koorlid van het timmerbedrijf Klinkenberg 
zorgde voor een piano. Zo zijn we begonnen. 
Daarna is er een bestuur gevormd en werden 
we steeds groter en succesvoller, maar het 
plezier in het zingen bleef het belangrijkste. 
 
W.F. Kaapaan (Wim) 
 
Herinneringen van een oud-bestuurslid 

 
Op 17 september 1970 namen 22 mannen het besluit om een mannenkoor op te richten. 
Het enige wat al zeker was is dat de dirigent Sander van Marion zou zijn.  
Samen met Wim Kaapaan had hij dit initiatief genomen. 
Er moest nog heel wat geregeld gaan worden en ondergetekende, Jan Stolte en Cor Capel 
bieden aan een voorlopig bestuur te vormen respectievelijk als voorzitter, secretaris en 
penningmeester.  
Die avond werd vastgesteld dat de belangrijkste vraag was waar we gaan repeteren en hoe 
we leden zouden werven. 
 
Een week later hadden we de eerste bestuursvergadering bij mij thuis in de 3 Octoberstraat.  
We zijn begonnen om ons eerst voor te stellen. Cor Capel kende ik al via de kerk, maar Jan 
Stolte was voor ons een onbekende.  
Door contacten met de Hervormde kerk wisten we al snel een overeenkomst te sluiten om 
het Hervormd Jeugdgebouw aan het Levendaal te huren als repetitieruimte. 
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Daardoor konden we de leden uitnodigen om op 7 oktober weer bij elkaar te komen om 
verslag te doen en te vertellen dat we op 14 oktober konden starten met repeteren. 
Maar ook om de leden te enthousiasmeren om leden te werven en hen te laten weten wat 
we zelf aan publiciteit gingen doen in kranten etc. 
Alle volgende bestuursvergaderingen werden afwisselend bij Cor Capel, Jan Stolte of mij 
thuis gehouden. 
 
De eerste repetitie op 14 oktober was uiteraard eerst een voorstelronde; er waren toch al 
wat bekenden via de kerken dus helemaal vreemd was het niet. 
Toen werd formeel het voorlopige bestuur gekozen. Daarna 
vertelde Sander wat zijn plannen waren. Als eerste werd 
iedereen gestemd om te bepalen in welke stemgroep zij 
hoorden. 
Toch wel eng om toonladders te zingen ten overstaan van de 
overige leden, maar dat hebben we ook overleefd. Daarna 
kregen we wat muziekonderricht omdat er een aantal leden 
waren, waaronder ik, die nog nooit gezongen of gemusiceerd 
hadden.  
Het eerste muziekstuk wat we gingen repeteren was psalm 
121, direct gevolgd door nog een paar andere liederen. 
 
Vanaf dat moment ging het bestuur druk aan de slag. Belangrijkste was publiciteit te krijgen 
Leidsch Dagblad, Leidse Kerkbode en in huis-aan-huisbladen, maar ook de leden stimuleren 
actief leden te werven. 
Flink wat reclame konden we maken na afloop van de Kerstnachtdienst in de Zuiderkerk 
waaraan, als ik mij goed herinner, het Katwijks Mannenkoor Jubilate o.l.v. Sander van 
Marion zijn medewerking verleende.  

Na afloop stonden we met een paar leden bij alle 
uitgangen om aan alle mannen wervingsfolders 
uit te delen met de tekst dat sinds kort er een 
vergelijkbaar mannenkoor was opgericht onder 
leiding van dezelfde dirigent. Dit deden we later 
ook steeds na afloop van eigen medewerkingen 
aan kerkdiensten, maar dat deden onze partners 
omdat wij tot slot moesten zingen. 
Als het toe werd gestaan legden voor begin van 
de dienst wervingsfolders op de kerkstoelen/-
banken. 

 
De wereldpremière van het mannenkoor was zondag 7 februari 1971 in de toenmalige 
Bevrijdingskerk wat nu onze huidige repetitieruimte is.  
In de hoek waar nu de vleugel staat, was een verhoging met het orgel. De heren waren 
gekleed in hoofdzakelijk zwarte of donkerkleurige pakken. Later werd dat een zwart colbert 
met een grijs-gestreepte broek en grijze stropdas. 
De dirigent stond te dirigeren op één van de kerkbanken. 
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De naam die werd gevonden voor ons koor gaf aan wat voor soort koor wij waren en 
waarvandaan onze leden kwamen. 

Rijnlands Christelijk Mannenkoor. 
Of kortweg het RCM 

 
Omdat ik één van de jongste leden van het koor was vond ik het 
moeilijk om voorzitter te blijven. 
Ik heb toen lid Gunning (een man met veel meer statuur) bereid 
gevonden om mijn taak als voorzitter over te nemen en zelf wel 
aan te blijven maar dan als 2e voorzitter met als speciale taak: 
publiciteit/pr. Dat heb ik nog zo’n 13 jaar gedaan. 
 
In 1971 hebben wij acht medewerkingen aan een kerkdienst 
gehad, de laatste was een heel bijzondere: kerstnachtdienst in de 

Zuiderkerk met het koor de Jesus People. Dit was een zeer alternatief koor in Flower Power 
kleding. Héél bijzonder. 
In 1972 vijf medewerkingen aan diensten maar ….. op 19 december 1972 hadden wij ons 
eerste kerstconcert dat werd gegeven in de Marekerk te Leiden. 
Een hele organisatie: Lid Joop van Duuren was directeur van een technische school en heeft 
met een aantal leerlingen een soort podium gemaakt in en rond de preekstoel. In de kerk 
een paar grote palen met schijnwerpers, het moest een beetje op een concertzaal lijken. De 
kerk was uitverkocht en het concert was een succes. En die succesvolle kerstconcerten 
hebben we nog jarenlang 
verzorgd. 
Vaak waren het twee 
uitverkochte Stadsgehoorzalen.  
Toch nog één bijzondere 
medewerking: 1974 was het 400 
jaar 3 Octoberfeest. 
Wij hebben toen onze eerste 
grammofoonplaat opgenomen 
(een kleintje met aan iedere 
kant 2 liederen.) Maar ook een 
feestconcert gegeven in de 
Stadsgehoorzaal. En daar traden 
we op gekleed in oudhollandse 
kostuums, een ware happening. 
Solist en begeleider toen was de 
bekende accordeonist John 
Woodhouse.  
Maar het belangrijkste was en is 
dat ik en vele andere zangbroeders de afgelopen 52 jaar met hart en ziel heb kunnen zingen 
in dit (mijn) koor. 
 
Thijs Wolters. 
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Terugblik van Sander van Marion 
Sander van Marion is medeoprichter van het RCM Vox Humana en tevens de eerste dirigent. 
Het is daarom niet vreemd om in dit Jubileumnummer ook zijn visie op het koor en het 
koorleven in het algemeen te geven. In een onderhoudend gesprek kwamen veel facetten 
van het koor aan de orde.   
Op de vraag hoe het idee voor het oprichten van een 
mannenkoor ontstond, vertelde Sander dat het een 
gevolg was van een gedachtewisseling op een 
verjaardag in Voorschoten. Er werd geconstateerd dat 
er in Leiden nog geen mannenkoor was en als je er 
dan één gaat oprichten, waarom dan geen koor van 
Christelijke huize. Hoe die eerste tijd verliep vertelde 
Sander uitvoerig maar staat ook in andere stukjes van 
dit blad vermeld. 
Sander vertelde verder dat ook hij verrast was door de 
snelle groei die het koor de eerste jaren doormaakte. 
Begonnen met 22 aanwezigen op de 
oprichtingsvergadering van 17 september 1970, was op 1 januari 1980 het aantal leden al 
128. Overigens is dat niet meer veel hoger geworden. Het heeft een aantal jaren rond dit 
aantal leden geschommeld, want rond die tijd begon er al een beetje de klad te komen in de 
aanwas van koren in het algemeen en mannenkoren in het bijzonder. 
Volgens Sander kwam de snelle groei door het bijzondere karakter van het koor. Voor hem 
was het erg plezierig dat er, ondanks de wisseling in personen, steeds een bestuur was dat 
hem de ruimte bood om de gekste ideeën tot uitvoering te brengen. Want welk koor laat 
tijdens een Musicalconcert een karos getrokken door paarden door de Pieterskerk draven en 
laat in datzelfde concert een aantal mensen abseilen vanuit de nok van de kerk? Ook het 
meedoen aan de Leidse Jazzweek door op de zondag een concert met uitsluitend spirituals 
te geven waarbij Loek van der Leeden swingend achter de piano de show stal met zijn 
improvisaties. En wat te denken van een feestconcert op 5 oktober 1974 ter gelegenheid van 
de 400-jarige herdenking van het Leidens ontzet. Een feestconcert in de Stadsgehoorzaal 
waarbij alle koorleden en medewerkers in een historisch kostuum waren gestoken. Je moet 
het maar durven als dirigent en bestuur. 
 
De sfeer 
Vooral de sfeer in het koor is altijd een aanbeveling geweest voor zowel nieuwe leden als 
voor medewerkers. Vooral het sociale karakter (zie verderop in dit blad) van het koor is altijd 
van groot belang geweest, aandacht voor zieken en de milde spot van Basje waren steeds 
sfeerbepalende elementen. Een ander mooi voorbeeld van de goede sfeer is de wijze 
waarop de besturen altijd zijn omgegaan met medewerkers aan concerten.  Niet na een 
generale repetitie: “tot vanavond allemaal,” maar, “we nodigen jullie uit in de foyer voor een 
gezamenlijke broodmaaltijd.” Medewerkers hebben dat 
altijd zeer gewaardeerd. Het gevolg was dat er een grote 
verscheidenheid aan medewerkers is geweest. Om er een 
aantal te noemen: Marie Ceciel Moerdijk, Caroline van 
Hemert, Renata Heemskerk, Patsy Gilliland, Marco Bakker, 
de toenmalige Russische toppers Iwan Rebrow en Viktor 

Jan Vayne 
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Klimenko en als instrumentale medewerkers: Peter Bontje (vaak ingevallen bij ziekte van een 
dirigent), Addie de Jong (overleden kortvlak voor een concert met ons), Klaas Jan Mulder, 
Louis van Dijk, Daniël Waaijenberg, Jan Vayne, Arpeggio Trio, Hennie Langeveld (accordeon) 
enz. enz. 
Heel bijzonder waren de concerten met acht Nederlandse mannenkoren samen met ruim 
800 Engelse zangers waarbij ook de New London Choral o.l.v. Tom Parker en sopraan Vicky 
Brown optraden. Prachtige hoogtepunten vindt Sander, “Maar,” zegt hij er direct bij 
“vergeet vooral de geweldige kerstconcerten niet. De fijne sfeer tijdens die concerten heeft 
jaarlijks velen diep in hun hart geraakt”. 
 
Kwaliteit 
Gevraagd naar het geheim van een goed concert, is de reactie van Sander: “Ten eerste de 
opzet van het concert. Er moet een opbouw, een lijn, in het programma zitten met 
uitsmijters voor de pauze en het einde. Bovendien moeten liederen passen in de tijd. In 1970 
waren het andere kerkelijke liederen dan nu 50 jaar later, ook andere soorten van 
‘wereldlijke’ liederen. Daarnaast moet je werken met medewerkers van hoge kwaliteit. Niet 
voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, maar bekende namen contracteren. En 
dan uiteraard een koor hebben dat bereid is om kwaliteit te leveren. En dat kost tijd, maar je 
krijgt er als koorlid ook best wat voor terug als een concert geslaagd is.” 

Als ten slotte gevraagd wordt naar 
het geheim van een goede dirigent 
wordt het wat stil en dat is erg 
bijzonder voor Sander. Na wat 
denken komt de reactie: “Dat is 
moeilijk te zeggen, je praat dan 
indirect ook al snel over collega’s en 
dat wil ik niet. Ik kan wel zeggen dat 
in het algemeen geldt dat de sfeer 
bewaren tijdens repetities en 
concerten het belangrijkste is. 
Koorleden komen voor hun plezier 
naar repetities en concerten en 
zitten dan niet te wachten op een 

mopperende dirigent. Ook is van belang je te realiseren dat je werkt met amateurs die van 
koorzang willen genieten. Te moeilijke liederen, maar ook te eenvoudige, zijn niet goed voor 
een koor en realiseer je dat er koorleden zijn met verschil in muzikale kwaliteit en 
belangstelling. Zorg voor elk wat wils, kerkelijk en niet kerkelijk.” 
Sander kwam met een koffer vol kopieën van recensies en foto’s. Als ik uit het gesprek van 
twee uur alles dat werd gezegd had moeten opschrijven hadden we een jubileumboek 
kunnen maken wat aanmerkelijk dikker zou zijn geworden. Dit stukje is een bloemlezing van 
het gesprek met een (bijna) 84-jarige musicus die nog altijd is begaan met het koorleven en 
vooral ook met RCM Vox Humana. 
 
Aaldert Onink 
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Een historische wandeling 

door  
50 JAAR RCM VOX HUMANA 

 
1970: Het geboortejaar …….. 
Het begon allemaal in Leiden op 3 juni, tijdens een verjaardagsfeestje van de zoon van de 
familie Eriks in Voorschoten. Daar was ook de Haagse koordirigent en organist Sander van 
Marion aanwezig. 

Op zijn vraag of er in Leiden ook niet een mannenkoor kan worden 
opgericht, werd door de aanwezigen enthousiast gereageerd. 
Al snel daarna, op 17 september 1970, volgde de oprichtingsvergadering in 
een zaaltje van de toenmalige Zuiderkerk aan de Lammenschans 
(inmiddels afgebrand). Er werd gestart met 22 leden. 
Naast Sander zijn de huidige koorleden Wim Kapaan, Wim van Hove en 
Thijs Wolters de enige nog in leven zijnde mannen van het eerste uur. 
Op 14 oktober 1970 vond de eerste repetitie plaats in het Hervormd 

Jeugdgebouw aan het Levendaal en werd het eerste Bestuur gekozen. 
 
1971: 
In dit jaar kreeg het koor de naam “Rijnlands Christelijk Mannenkoor”.  
Na sluiting van het Hervormd wijkgebouw aan het 
Levendaal werd eerst nog enige tijd gerepeteerd in het 
Hervormd Jeugdgebouw Rehoboth aan het Rapenburg, 
maar werd vanaf 3 november de Lokhorstkerk aan de 
Pieterskerkstraat de nieuwe repetitieruimte. 
De eerste medewerking aan een kerkdienst was op 7 
februari in de Bevrijdingskerk (heet nu de Opstandingskerk) 
en daarna werd er bijna maandelijks meegewerkt aan een 
kerkdienst. 
Na 1 jaar vanaf de oprichting had het koor inmiddels 40 leden. 
 
1972: 
In dit jaar waren er 5 medewerkingen aan kerkdiensten. 
Het eerste kerstconcert werd op 19 december gegeven in de Marekerk met medewerking 
van het meisjeskoor “De Alouettes”. 
Het koor had inmiddels 54 leden. 
 
1973: 
Ook dit jaar waren er weer een aantal medewerkingen aan kerkdiensten. 
Bij het kerstconcert in de Stadsgehoorzaal was de toen bekende sopraan Caroline van 
Hemert de soliste. 
Het ledenaantal nam af. Aan het einde van dit jaar waren er 51 zangers. 
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1974: 
Vanaf 5 juni werd ons koor koninklijk goedgekeurd 
(tot 1976 was een dergelijke koninklijke goedkeuring 
noodzakelijk om als vereniging een rechtspersoonlijk 
te kunnen verkrijgen).  
Op 31 augustus werd in de Hooglandse Kerk een EP 
opgenomen met o.a. De Patriotjes en Waarom 3 
October.  
Op 5 oktober werd er een feestconcert gegeven, 
waaraan John Woodhouse en Cécile Moerdijk hun 
medewerking verleenden. Alle koorleden en medewerkers waren in een historisch kostuum 
gestoken. 
Samen met het Katwijks Mannenkoor Jubilate werd deelgenomen aan de Kerstnachtdienst 
in Haarlem en het Schippers-Kerstfeest in De Doelen in Rotterdam. 
Het koor had nu 70 leden. 
 
1975: 
Het koor ontplooide dit jaar heel veel activiteiten. Nieuw waren de zogenaamde walk-in 
repetities in de regio. Dit gebeurde in het kader van de ledenwerving. 
Ook waren er weer veel medewerkingen aan kerkdiensten (o.a. van de toen bekende 
radiopredikant ds. Toornvliet) en aan concerten van andere koren. 
Op 5 mei werd er voor de eerste keer een Bevrijdingsconcert gegeven in de Stadsgehoorzaal. 

Naar aanleiding van het 5-jarig bestaan werd er een 
autopuzzeltocht verreden met een gezellige avond in de 
Petrakerk. 
Op 3 oktober verleenden we voor de 1e keer onze 
medewerking aan de Herdenkingsdienst in de 
Pieterskerk. De KMK begeleidde ons. 
Aan het Kerstconcert in de Stadsgehoorzaal werkten de 
bariton Marco Bakker en organist/pianist Klaas Jan 
Mulder mee. 

Het koor telde inmiddels 97 leden. 
 
1976: 
Ook dit jaar waren er weer zes medewerkingen aan kerkdiensten. Hoogtepunten daarbij 
waren de medewerking aan een dienst van radiopredikant ds. Toornvliet in het 
Circusgebouw in Scheveningen en de medewerking aan de zang- en orgelavond in de 
Laurenskerk in Rotterdam. 
Tijdens een dienst van ds. Toornvliet in de Marekerk trad het koorlid Piet van Egmond voor 
het eerst op als solist. 
We traden dit jaar voor het eerst op in ons nieuwe smokingkostuum. 
Het aantal leden steeg tot 102. 
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1977: 
Ook dit jaar waren er de inmiddels traditie geworden medewerking aan de Dienst aan Zee in 
de Bethelkerk in Scheveningen waar Sander vaste 
organist was, de 3 oktober Herdenkingsdienst in de 
Pieterskerk, de dienst in de Wilhelminakerk in 
Haarlem, een viertal Kerstconcerten en de 
onvergetelijke medewerking aan de 
Kerstnachtdienst in het Concertgebouw in 
Amsterdam. 
Op 22 april vertrok men voor een 4-daagse koorreis naar Oxford (sinds 1946 de zusterstad 
van Leiden in een Stedenband). 
Op 13 mei werden er door de NCRV in de Hervormde Kerk in Voorschoten radio-opnamen 
gemaakt van de vier gezamenlijke koren van Sander. In het programma “Zondagavondzang” 
werden deze liederen uitgezonden. 
Op 1 september trad het koor toe als lid van de Kon. Bond van Chr. Zang- en 
Oratoriumverenigingen. 
Op 28 september maakten de koorleden voor het eerst kennis met ons maandblad “Vox 
Humana”. In latere uitgaven zullen de humoristische stukjes van de bas Bert Nieuwenhuis 
met de naam “Basje” legendarisch worden. 
Verder was er dit jaar op 19 oktober nog, t.b.v. het orgel- en restauratiefonds, een 
medewerking aan een plaatopname in de Lutherse Kerk in Den Haag. 
Het koor telde thans 114 leden. 
 
1978: 
Op 15 en 16 februari vond de opname plaats van onze eerste LP in de Houtrustkerk in Den 
Haag. 
Medewerking werd verder verleend aan de Citydienst in de Lutherse Kerk in Den Haag. Dit 
zou zich in de komende jaren nog een aantal keren herhalen. 

Eind maart bracht het koor uit Oxford ons een tegenbezoek. Ze werden 
ontvangen in de Scheppingskerk te Leiderdorp en er volgde een weekend 
met concerten en een feestavond. 
Dit jaar traden we op in de Laurenskerk te Rotterdam, de Wilhelminakerk 
in Haarlem, het Circusgebouw in Scheveningen, de 3 oktober 
Herdenkingsdienst in de Pieterskerk m.m.v. de KMK en de 
Kerstnachtdienst in het Concertgebouw in Amsterdam. Ook waren er weer 
veel medewerkingen aan kerkdiensten en een viertal Kerstconcerten. 

Het aantal leden was gestegen tot 127. 
 
1979: 
Op 24 januari werden, in een wegens gladheid moeilijk te bereiken, Lutherse Kerk in Den 
Haag door de EO opnames van ons koor gemaakt voor het TV-programma “Van U wil ik 
zingen”. 
Op 21 maart gingen we wegens de verbouwing van de Lokhorstkerk tijdelijk zingen in de 
Bevrijdingskerk. 
Op 18 april vertrok ons koor voor een 4-daagse koorreis naar Oxford en Basingstoke. 
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In juni ontvingen we een Roemeens gemengd koor uit Rossiori en in september kwam een 
Roemeense Brassband op bezoek. 
In september keerden we weer terug naar de Lokhorstkerk als repetitieruimte. 
In dit jaar werd er voor de vijfde keer een autopuzzelrit gehouden. 
Op 9 oktober werden er opnamen gemaakt voor onze Kerst-lp in de Houtrustkerk in Den 
Haag. 
En natuurlijk ontbraken ook dit jaar niet de Kerstconcerten. 
Het ledental groeide naar 128  
 
1980: 
Op 25 april bracht het Basingstoke Male 
Voice Choir een tegenbezoek aan ons. Er 
waren diverse activiteiten met het BMVC. 
‘s Avonds een gezamenlijk concert in de 
Stadsgehoorzaal. De volgende dag een Social Evening in de aula van de Chr. MTS in Leiden 
en de volgende zondagmorgen verleenden onze gasten hun medewerking aan een 
kerkdienst in de Zuiderkerk in Leiden. 
Vervolgens volgden diverse activiteiten rond het 10-jarig bestaan: 

• Op 13 september was er een Jubileumconcert in de Stadsgehoorzaal waarbij het 
Nederlands Symphonie Orkest ons begeleidde. 

• Op 14 september was er een Herdenkingsdienst in de Hooglandse Kerk. 
• Op 17 september was er weer een Jubileumconcert in de Stadsgehoorzaal, maar nu 

voor alleenstaanden, gehandicapten en zieken. Koorleden vervoerden 
alleenstaanden en mensen met eenvoudige rolstoelen en verder waren 
rolstoelbussen en ambulances o.a. van het Rode Kruis ingezet voor het vervoer van 
ernstiger patiënten.  

• Het jubileumjaar werd afgesloten met een receptie en een feestavond voor de leden 
en hun partners. 

Het aantal leden was inmiddels 131 
 
Helaas ontbreken in het archief de jaarverslagen van 1981, 1982, 1983 en 1984. 

Hoewel het niet is terug te vinden, gingen ook 
in deze jaren de medewerkingen aan 
kerkdiensten, de medewerkingen een de 
herdenkingsdienst op 3 oktober en de 
kerstconcerten zeker door.  
In één van deze jaren werd op een 
zaterdagmiddag ook een optreden verzorgd in 
de Hervormde Kerk te Zwammerdam en werd 
’s avonds opgetreden in de zorginstelling van 
mensen met een verstandelijke beperking ter 

plaatse. Daar werden enkele “meezingers” begeleid door de Jostiband. 
In die jaren is ook een Kerstconcert gegeven in Oosterbeek samen met het Chr. Gemengd 
Zangkoor De Lofstem dat onder leiding stond van Loek van der Leeden. Samen met dat koor 
werd een Voorjaarsconcert gegeven in de Pieterskerk. 
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Van 1981 is nog wel het volgende bekend: 
In dit jaar bracht Vox Humana een tegenbezoek aan het Roemeens gemengd koor uit 
Rossiori in Roemenië. Dit was een onvergetelijke en indrukwekkende reis. Roemenië was in 
die tijd nog een dictatoriaal geregeerd land achter het ijzeren gordijn. De koorleden werden 
met een toestel van de Roemeense luchtvaartmaatschappij Tarom opgehaald en ze landden 
op een militair vliegveld. Het zag er erg dreigend uit met al die gewapende soldaten. Ze 
werden allemaal gefouilleerd door leden van de geheime politie Securitate.  
Overdag verbleven ze in een hotel in Satu Mare, maar ’s nachts moesten ze slapen in een 
streng beveiligde jongensschool. Alles was zeer primitief. Als de verhalen juist zijn, vloeide 
op de kennismakingsavond de Roemeense sterke drank in grote hoeveelheden. Dit had de 
volgende dag gevolgen voor de zangkwaliteit. 
Wat verder opviel was de grote armoede en de onvrijheid. Overal werden ze gevolgd, maar 
de gastvrijheid die men ervoer in de gastgezinnen was erg groot.  
 
1985:  

Er werd weer een plaat opgenomen.  
Dit jaar werden er zo’n 17 concerten en medewerkingen gegeven, 
waaronder een concert in Franeker. In Franeker werd op 29 juni 
herdacht dat 400 jaar geleden de Friese Hogeschool (Franeker 
Academie) werd opgericht. De Universiteit van Leiden bood hen dat 
concert aan. In de Grote kerk van Monnickendam werd een concert 
gegeven met de Cantorij Monnickendam, een gemengd koor dat 
toen o.l.v. Rudolf Grasman stond.   
Ab van Kapel was in deze jaren onze 2e dirigent. 
Het aantal leden was gestegen tot 134. 

 
1986: 
Op 5 mei was het City of Oxford Choir bij ons op bezoek en gaf met ons een 
Bevrijdingsconcert. 
Er werden dit jaar elf concerten/medewerkingen gegeven waaronder een concert met de 
Cantorij Monnickendam dat een tegenbezoek bracht. 
Het aantal leden bleef 134 
 
1987: 
Op 23 april ging de koorreis weer naar Oxford. Er werd o.a. gezongen in de Westminster 
Abbey in Londen. 
Ook dit jaar waren er weer diverse traditionele medewerkingen/concerten. Hoogtepunt was 
het concert op 14 december in de Goede Herderkerk in Wassenaar. Medewerking 
verleenden prinses Christina, Pieter van Egmond (koorlid), Jaap van Zweden, Daniël 
Wayenberg. Er was ook weer een plaatopname in de Lutherse Kerk in Den Haag. 
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Er werd afscheid genomen van de 2e dirigent Ab 
van Kapel en deze werd benoemd tot erelid. Zijn 
opvolger was Theo v.d. Hoorn. 
Aan de naam Rijnlands Christelijk Mannenkoor 
werd Vox Humana toegevoegd. Dat verliep niet 
zonder emoties. 
Voor het eerst daalde het ledenaantal naar 130 
en maakte het bestuur zich zorgen over de 
vergrijzing (de gemiddelde leeftijd was toen 
54,3 jaar!!) en te weinig aanwas van jonge 
leden. Toen al!! 
 
1988: 
Op 27 februari was er een concert in De Doelen met 6 mannenkoren. Met de medewerking 
van The new London Choral en Louis van Dijk werd dit een onvergetelijk gebeuren. In mei 
was er weer een Bevrijdingsconcert met medewerking van Marco Bakker, Rob Out en Jan 
Vayne. En ook nu weer waren er Kerstconcerten in Wassenaar en in de Dr. Anton Philipszaal 
in Den Haag, met dezelfde medewerkers als vorig jaar. Ook een concert voor gehandicapten 
ontbrak dit jaar niet. 
Het ledenaantal zakte naar 128. 
 
1989: 
Op 2 mei was er wederom een Bevrijdingsconcert in de Pieterskerk m.m.v. de showband 
Concordia uit Leiden, The Hague Highland Pipeband, Jan Vayne en Dirk Out. 
Op 29 september was er een uitwisselingsweekend met het Duitse koor MGV Dietzhölzgruss 

uit Frohnhausen. Afgesproken werd dat ons koor het volgend jaar een 
tegenbezoek zou brengen. Maar daar kwam nooit meer wat van, omdat te 
weinig leden mee op reis wilden gaan. 
Op 11 oktober was er een concert in de Laurenskerk in Rotterdam m.m.v. 
Iwan Rebroff 

Het aantal leden was 127. 
 
1990:  
Een Cd-opname van het concert met 2000 mannen in de Oude Kerk in Delft. 
Een Tv-opname op 10 mei met Nederlandse koren voor het programma Passage. 
Op 11 mei een concert met 2000 mannen en 6000 bezoekers in de Statenhal (nu World 
Forum Centre) te ’s Gravenhage en een dag later dezelfde koren voor 4000 bezoekers in de 
Americahal in Apeldoorn. Zie voor het concert in de Statenhal de website 
https://youtu.be/xgTrl4z_uMQ 
In december twee keer een uitvoering van de Promise of Christmas in de Stadsgehoorzaal. 
Het aantal leden was 123. 
 
 
 
 
 
 



RCM Vox Humana – 50 jaar 

 

16 

 
 
1991: 
Dit keer een Cd-opname in de Opstandingskerk in Den Haag. 
In december werd vier keer een uitvoering gegeven van de 
Promise of Christmas: twee keer in de Stadsgehoorzaal, in 
de Dr. Anton Philipszaal in Den Haag en in de sporthal te 
Voorschoten. Met medewerking van o.a. Addie de Jong 
(orgel), Peter Bontje (piano) en Lisette Emmink (sopraan). 
Er waren 120 leden. 
 
1992: 
Een medewerking aan de Paasjubel in Kudelstaart, twee uitvoeringen van de Promise of 
Christmas in de Stadsgehoorzaal en de traditionele medewerking aan het Kerstconcert van 
Exultate Deo in Voorschoten. 
De seizoenopening bestond uit een barbecue in de MTS te Leiden 
Het aantal leden was 101. 
 
1993: 
Twee TV-opnames door de EO: in januari in de Central Studio’s Utrecht en in mei in de 
Hooglandse Kerk. 
Een Dienst aan Zee in de Bethelkerk in Scheveningen en het Voorjaarsconcert m.m.v. Lisette 
Emmink 
Een optreden op de Veteranenbegraafplaats (Nationaal Ereveld) te Loenen op uitnodiging 
van de Stichting 40/45. 
Een concert in de Marekerk m.m.v. het Russisch Balalaika Orkest en een Jeugdkoor. 
Een dienst in de Pieterskerk m.m.v. de Wiener Sangerknaben. 
En voor de 13e keer de traditionele medewerking aan het Kerstconcert van Exultate Deo in 
Voorschoten. 
Het aantal leden daalde voor het eerst onder de 100: 95 
 
1994: 

Weinig activiteiten. 
In juni het Voorjaarsconcert in de Hooglandse Kerk m.m.v. de 
Fanfare Juliana uit Marken. 
In december medewerking aan een Kerstavonddienst in het 
Concertgebouw in Amsterdam. 
Aantal leden: 93 

 
1995: 
Dit jaar stond helemaal in het teken van het 25-jarig jubileum: 

- Op 22 april de opening van dit jubileumjaar met een vaartocht en koud buffet. 
- Op 12 mei de opname van de jubileum-cd in de Hartebrugkerk m.m.v. Addie de Jong 

(organist) en Marjorie Ginczinger (sopraan). 
- Op 16 september een receptie met aansluitend een feestavond in La France in 

Oegstgeest. 
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- Op 17 september was er een gratis middagconcert in de Pieterskerk voor ouderen en 
minder-validen. 

- Op 23 september: jubileumconcert in de Pieterskerk 
- Op 3 oktober: medewerking aan de 

Herdenkingsdienst in de 
Pieterskerk. 

- En van 6 t/m 8 oktober was er de 
onvergetelijke koorreis naar Parijs. 
We traden daar op in de Notre 
Dame en de Sacré Coeur 

- Op 15 oktober was er een 
Herdenkingsdienst in de Hooglandse 
Kerk o.l.v. ds. Alblas. 

- Het jubileumjaar werd afgesloten met een Kerstconcert in de Pieterskerk. Wij 
voerden toen de Messe Solonelle van Gounod in zijn geheel uit. Nog nooit had een 
mannenkoor dit gedaan. 

Het aantal leden was toen 96 
 
1996: 
Dit jaar stond in het teken van het 40-jarig toonkunstenaarsschap van Sander van Marion. 
Dit jaar werden de volgende activiteiten ontwikkeld: 
een Dienst aan Zee, de Citydienst in de Lutherse Kerk in Den 
Haag, de 3 oktober Herdenkingsdienst en de Kerstavonddienst in 
de Marekerk. 
Maar het hoogtepunt was het Jubileumconcert met de 4 koren 
van Sander in De Doelen in Rotterdam. 
Het aantal leden was 93.  
 
1997: 
Op 24 mei was er het voorjaarsconcert in de Pieterskerk in het kader van “Leiden 
Cultuurstad 1997”. Het thema was: “Sound of Music”. 
Tijdens het lied “The Surrey” reed een echte koets, getrokken door paarden de kerk in en 
kwamen enkele personen abseilende uit de nok van de Pieterskerk. 
Van 2 tot 5 oktober kregen we het Basingstoke Male Voice Choir op bezoek. 
Stadsgehoorzaal leidenHet aantal leden was 91. 
 
1998: 
Nog steeds was het de gewoonte om aan het eind van een repetitie een mondelinge 
avondsluiting te houden. 
Ook dit jaar was er weer een rommelmarkt. 
Als seizoenopening was er op een middag een rondleiding in wijnhandel Noordman bij de 
houtzaagmolen aan de Haagweg en ’s avonds was er een buffet in wooncentrum “De 
Parelvissers” in Leiden. 
Van 9-12 oktober was er een concertreis naar Basingstoke met optredens in de United 
Church in Winchester en het Anviltheater in Basingstoke. 
Op kerstavond werd er gezongen in de Barthelomeuskerk in Schoonhoven. 
Het ledental liep nog steeds terug. 
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1999: 
Er was een Voorjaarsconcert in de Hooglandse Kerk en er werden twee Kerstconcerten 
gegeven samen met de andere koren van Sander. 
In augustus werd de seizoenstart gehouden in het volkstuincomplex in Voorschoten. 
Samen met Cantate Deo uit Zoetermeer wordt het concert van The Promise voorbereid en 
natuurlijk was er de medewerking aan de 3-october dienst. 
Het aantal leden was 78. 
 
2000: 

Ook dit jaar was er weer een aantal, inmiddels traditie 
geworden, concerten en medewerkingen. 
In oktober ging de jubileumkoorreis (30 jaar) naar 
Schin op Geul, met een optreden in de St. Servaeskerk 
te Maastricht. 
Bij het Kerstconcert was Margaret Roest de soliste. 
Het aantal leden steeg iets naar 81 
 

 
2001:  
Dit jaar kon wel een rampjaar genoemd worden. De sfeer was zeer gespannen en onprettig.  
Oorzaak hiervan was een anonieme briefschrijver richting een aantal koorleden. Hij had het 
met name gemunt op de toenmalige voorzitter Hans Hoek. 
Op zeker moment trad het hele bestuur af en stond het koor op omvallen. Een commissie 
van goede diensten slaagde er na veel speurwerk niet in de dader te ontmaskeren. 

Een interim bestuur probeerde een en ander weer op de rails te 
zetten. Of het nog niet genoeg was: ook de 2e dirigent Fred de 
Vries nam om persoonlijk redenen ontslag. 
Er was nog wel een Nazomerconcert in de Hooglandse Kerk en 
een Kerstconcert in de Stadsgehoorzaal. Ook was er een aantal 
medewerkingen in kerkdiensten en verzorgingshuizen. De 
traditionele Dienst aan Zee en 3 oktober Herdenkingsdienst 

vonden ook weer plaats. 
De seizoenopening vond plaats in de Hortus. 
Het aantal leden was 77 
 
2002: 
Ook nu waren er weer de traditionele concerten en medewerkingen, zoals de Dienst aan 
Zee, een zangdienst in Lisse, de 3 oktober Herdenkingsdienst, de twee Kerstconcerten in de 
Stadsgehoorzaal en de Kerstavondzang in de Marekerk. 
In april was er een uitgaansdag met een optreden in de 
Reehorst in Ede. 
Ronald Threels werd aangesteld als 2e dirigent. 
Vanwege gewijzigd parkeerbeleid van de gemeente Leiden 
moesten we helaas de Lokhorstkerk als repetitieruimte 
vaarwel zeggen. Op 1 februari 2003 werd de 
Bevrijdingskerk (de huidige Opstandingskerk) ons nieuwe home. 
Het aantal leden was 78. 



RCM Vox Humana – 50 jaar 

 

19 

2003: 
Na 33 jaar namen we dit jaar afscheid van onze dirigent Sander van Marion. De 
Kerstconcerten waren het muzikale afscheid van hem. 
Hij werd op 1 januari 2004 opgevolgd door Susanna Veerman. 
Na korte tijd kwam er dit jaar een einde aan het contract van Ronald Threels. Hij werd 
opgevolgd door Thom Hesseling. 
Er was een kennismakingsconcert in de Bevrijdingskerk m.m.v. 
Lisette Emmink en Peter Bontje. Ook werkten we weer mee aan 
de 3 oktober Herdenkingsdienst, de Citydienst in de Lutherse 
Kerk in Den Haag, een zangdienst in de Bonifaciuskerk in Alphen 
a/d Rijn m.m.v. het NEVA Ensemble uit St. Petersburg en de 
Kerstnachtdiensten in de Pieterskerk. 
Medio september was er een concertreis naar Antwerpen 
(optreden in de St. Andrieskerk) en Gent (optreden in de St. 
Jacobskerk) 
Het aantal leden was 73 
 
2004: 
Op 21 januari was onze eerste repetitie o.l.v. Susanna Veerman. 
Op 24 januari was er een feestelijke afscheidsavond van Sander van Marion in de 
Lokhorstkerk. Het feest werd opgeluisterd door het kerkelijk cabaret “De Pepermunten”. 
Sander werd op deze avond benoemd tot erelid.  
Er waren gesprekken met Jan Luuk van Dijk over het opzetten van een website. Hij werd 
onze webmaster en het lukte hem de website ingaande 1 februari in de lucht te krijgen. 
Het bestuur van de 3 October Vereeniging besloot helaas dat er na 25 jaar een einde kwam 
aan onze medewerking aan de 3 oktober Herdenkingsdiensten 
De startmiddag voerde ons dit jaar naar Alphen a/d Rijn en Boskoop. Er werd een bezoek 
gebracht aan het Kwekerijmuseum in Boskoop. Verder werd er genoten van een rondvaart 
en een heerlijke barbecue. 
Het aantal leden was toen 76 
 
2005: 
Op 7 mei was er een Bevrijdingsconcert in de Bevrijdingskerk m.m.v. het Canadese 
Georgetown Children’s Chorus. 
Op 4 juni namen we deel aan het Korenfestival in Middelharnis. 
Met de seizoenopening vierden we het 35-jarig bestaan. Het programma bestond uit een 
rondvaart over de Nieuwkoopse Plassen. Daarna bezochten we het Smederijmuseum, een 

biologische boerderij en het museum “Van alles en nog wat” in 
Nieuwkoop. We sloten het geheel ’s avonds af met een 
gezamenlijke maaltijd in de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn 
Er waren ook weer een aantal medewerkingen: een dienst in de 
Pelgrimskerk in Zoetermeer en de Maranathakerk in Alphen a/d 
Rijn. Ook optredens in het verzorgingshuis Lorentzhof en het 

LUMC. 
Natuurlijk ontbraken ons Kerstconcert in de Stadsgehoorzaal en de medewerking aan het 25e 
Kerstconcert van Exultate Deo uit Voorschoten niet. 
Er waren 76 leden. 
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2006: 
Onze 2e dirigent Thom Hesseling moest vanwege drukke werkzaamheden al snel afhaken. 
Peter Bontje verving hem een aantal keren. 
Op 3 maart organiseerde het Bestuur het Vriendschapsconcert in de Maranathakerk in 
Alphen a/d Rijn. Hieraan namen ook 3 buitenlandse koren deel. Dit concert vond plaats in 
het kader van Cantate Amsterdam. 
De Bevrijdingskerk werd verkocht aan de Chr. Ger. Kerk en werd vanwege een verbouwing 
tijdelijk gesloten. Gedurende die periode repeteerden we in de Scheppingskerk in 

Leiderdorp. Na de verbouwing keerden we terug naar deze kerk, 
die inmiddels een andere naam had gekregen: de Opstandingskerk. 
De seizoenopening bestond uit een busrit naar de Wierickeschans 
en het Kaasmuseum in Bodegraven. Ook nu weer eindigend met 
een gezamenlijke maattijd in de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. 
Op 27 september was er voor de eerste keer de “ophaalactie oud 
papier” (OPA). 
Op 29 september ging het koor op concertreis naar Berlijn. Er was 
een optreden in de Gedächtniskirche en een medewerking aan een 
oogstdienst in de Emmauskirche. 
Susanna Veerman trad op 14 november in het huwelijk met Wim 
Does. 

Het aantal leden was dit jaar 81 
 
2007: 
In de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn werd de opname van de cd “Klassieke Parels” 
gemaakt. 
Ingaande oktober werd Thea Bakker onze 2e dirigent en Maarten Koornneef onze vaste 
begeleider. 
Na het afscheid van Sander en zijn zusterkoren hadden we enige tijd een ander zusterkoor: 
het “Haarlemmermeers Mannenkoor Zang en Vriendschap” in Nieuw Vennep. Op 14 april 
werkten we mee aan hun 75-jarig jubileumconcert. 
Op 2 juni namen we deel aan het Korenfestival in Middelburg 
De seizoenopening bestond dit jaar uit een boottocht over de Kager- en Nieuwkoopse 
plassen en werd besloten met een gezamenlijke maaltijd in de Maranathakerk in Alphen a/d 
Rijn 
Ook dit jaar was er weer een Vriendschapsconcert in het kader van Cantate Amsterdam in de 
Maranathakerk in Alphen aan de Rijn. 
Verder waren er nog concerten in de Dorpskerk in Leiderdorp (Lions), een Benefietconcert in 
de Willibrordkerk in Oegstgeest, een optreden in de tempelzaal van het Museum van 
Oudheden, 2 Kerstconcerten (in de Stadsgehoorzaal en de Maranathakerk) en 
medewerkingen aan de Tuindagen in Noordwijk, het LUMC en de Kerstmarkt in Voorhout 
(samen met de harmonie St. Cecilia) 
Er waren 81 leden. 
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2008:  
Ook dit jaar waren er weer vele concerten en/of medewerkingen:  

- de Dienst aan Zee in Scheveningen, het Vriendschapsconcert in de Maranathakerk,  
- een Benefietconcert in de Bartholomeuskerk in Voorhout, in het Museumweekend 

een optreden in het Museum van Oudheden, de Adventzangavond in de Grote of 
Bartholomeuskerk in Schoonhoven (m.m.v. de sopraan Francis van Boekhuizen) 

- twee Kerstconcerten in de Hooglandse Kerk m.m.v. het Reünie 
Orkest Artillerie en de medewerking aan de Kerstnachtdiensten in 
de Pieterskerk. 
- De seizoenopening bestond uit een bustocht naar Gouda. We 
hebben daar gezongen in de St. Janskerk met de beroemde 
Goudse Glazen. ’s Avonds werd dit uitstapje afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd in de Maranathakerk te Alpen a/d Rijn. 

In juni namen we deel aan de Korendag in Monnickendam 
 
Op 10 december repeteerden we voor het laatst in de Scheppingskerk en oefenden we 
voortaan weer in de Opstandingskerk. 
Er waren dit jaar 81 leden. 
 
2009:  
Ook dit jaar waren er weer vele concerten en/of medewerkingen:  

- de Dienst aan Zee in Scheveningen, het Vriendschapsconcert in de Maranathakerk,  
- in april een voorjaarsconcert in de Hooglandse kerk,  
- de Nationale Veteranendag in de Hooglandse Kerk,  
- de Tuindagen in Noordwijk, waar we in de St. Jeroenskerk zongen, i 
- n het museumweekend een optreden in het Museum van Volkenkunde,  
- het Haring- en Corenwijngala in de Pieterskerk,  
- drie Kerstconcerten: met Orpheus (het koor van 

Suzanna Veerman) in Vlaardingen,  
- in het LUMC en de Stadsgehoorzaal. 

De koorreis ging dit jaar in april naar Twente. Er werd 
overnacht in Ootmarsum. Zaterdagavond zongen we met 
het Almelo’s Christelijk Mannenkoor in de Grote Kerk in 
Almelo en zondagmiddag werkten we mee aan een 
Benefietconcert in de Plechelmus Basiliek in Oldenzaal. 
Er kwam dit jaar een nieuwe 2e dirigent: Rob Holleman. 
Er waren 77 leden. 
 
2010: 
Het jaar met veel activiteiten rond het 40-jarig jubileum. Op 30 juni was er in de 
Opstandingskerk een try-out van het Jubileumconcert dat later in het jaar werd gegeven. 
Uitgevoerd werd de hele Krönungsmesse van Mozart in de bewerking voor mannenkoor 
door Peter Bontje. Solisten waren vier leerlingen van Margaret Roest. Dit was de eerste keer 
in Nederland dat een mannenkoor dit stuk in zijn geheel uitvoerde. 
Op 21 augustus was de jubileum-feestavond in de Gouden Leeuw in Voorschoten. 
0p 17 september een receptie in de Hooglandse Kerk. 
Op 19 september een jubileum-herdenkingsdienst in de Hooglandse Kerk. 
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En op 25 september kwam het hoogtepunt: het Jubileumconcert in de Stadsgehoorzaal met, 
zoals eerder vermeld, de uitvoering van de Krönungsmesse. 
Maar er waren dit jaar meer activiteiten: een Dienst aan Zee, een Bevrijdingsconcert, een 
concert voor gehandicapten in de Dorpskerk in Leiderdorp, de 3 oktober Herdenkingsdienst 
in de Pieterskerk, medewerking aan het jubileumconcert voor Thom Hesseling in Alphen a/d 
Rijn, een Kerstsamenzang in de Scheppingskerk te Leiderdorp en in de Hooglandse Kerk in 
Leiden. Er waren 77 leden. 
 
2011:  
Vanwege te weinig animo van de leden gingen een voorgestelde koorreis naar Trier en naar 
Apeldoorn niet door. 
Er was dit jaar discussie over de werknaam van het koor, dat werd RCM Vox Humana. 
Op 31 augustus namen we afscheid van de repetitor en 2e dirigent Rob Holleman. Zijn 
opvolger was Jan van Vliet. 
De overige activiteiten waren: Het Vriendschapsconcert in Alphen a/d Rijn, de medewerking 
aan de gala-avond t.g.v. het 125-jarig bestaan van de 3 October Vereeniging (aanvang 23.45 

uur !!!), een concert in zorgcentrum Rijn en Vliet, de 
Pelgrimsdienst in Zoetermeer, de Korentocht Leiden, de 3 
oktober Herdenkingsdienst, een kort concert in de 
Scheppingskerk, de avonddienst in de Maranathakerk in Alphen 
aan de Rijn, een concert in het zorgcentrum Humanitas in 
Rotterdam en een Kerstconcert in de Hooglandse Kerk. 

Het aantal leden was: 76. 
 
2012:  
Er bleek in het koor geen draagvlak meer te zijn voor meerdaagse reizen, wel voor dagreizen. 
Het kooruitje ging dit jaar daarom naar Apeldoorn. Met een optreden op het bordes van 
paleis Het Loo en een medewerking aan de dienst in de Chr. Ger. Samuel Kerk in Apeldoorn. 
De reis werd afgesloten met een diner. 
Verdere activiteiten: medewerking aan de Dienst aan Zee, een Voorjaarsconcert met de 
naam “Voorjaarsklanken” in de Hooglandse Kerk m.m.v. harmonieorkest St. Caecilia, het 
Bevrijdingsconcert, medewerking aan een dienst in de Hooglandse Kerk t.g.v. het 25-jarig 
jubileum van ds. Alblas, een concert in het verzorgingshuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest 
en een Kerstconcert in de Stadsgehoorzaal. 
In een poging nieuwe leden te krijgen organiseerde de activiteitencommissie een 
“Voxenjacht”.  
Het aantal leden was inmiddels: 71 
 
2013:   
Op 29 april gaven we in de Marekerk het Kroningsconcert t.g.v. de inhuldiging van Koning 
Willem Alexander. Heel toepasselijk voerden we toen weer de Krönungsmesse uit. 
Ons uitje bestond uit de deelname aan de korendag in Middelburg, met optredens in de 
Hofpleinkerk en de Nieuwe Kerk 
Verder waren er dit jaar nog: de medewerking aan Monumentendag, de 3 oktober 
Herdenkingsdienst, een adventsconcert in de Scheppingskerk in Leiderdorp en het 
Kerstconcert in de Marekerk. 
Het aantal leden: 77 
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2014:  
Dit jaar namen we afscheid van Basje. Dat was onze bas Bert Nieuwenhuis (erelid). Jarenlang 
schreef hij zijn legendarische en humoristische stukjes in het Vox 
Magazine. 
Er waren optredens in de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn, de 
Augustinuskerk in Amsterdam, de Grote Kerk in Lisse, twee keer in de 
Hooglandse Kerk, in de Dorpskerk van Leiderdorp en samen met 
Exultate Deo een Kerstconcert in de Pieterskerk 
De koorreis ging in augustus naar Sittard met een optreden in de 
Basiliek. 
Aantal leden: 74 
 
2015:  
Er was discussie over nieuwe koorkleding. Een kledingcommissie werd ingesteld en ging zich 
met succes in deze materie verdiepen. 
Dit jaar vierden we het 45-jarig bestaan van ons koor met de volgende activiteiten: de 
nieuwjaarsreceptie was de opening van het jubileumjaar, op 18 september was er een 
jubileumreceptie en op 25 september vond het jubileumconcert plaats in de Leidse 
Stadsgehoorzaal. We traden toen voor het eerst op in de blauwe jasjes. 
We namen deel aan de Korendag in Monnickendam.  
De overige optredens waren de 3 oktober Herdenkingsdienst, het Arum Herdenkingsconcert 
in Leiderdorp, de medewerking aan de Adventsviering in Alphen a/d Rijn en ons jaarlijkse 
Kerstconcert. 
Aantal leden: 66. 
 
2016:  
Aan het begin van dit jaar stonden we stil bij het 12½ jarig jubileum van Susanna Veerman. 
Dit jaar gingen we naar de Korendag in Alphen a/d Rijn en sloten de dag af met een diner in 
de Maranathakerk. 
De Voxenjacht wordt vervangen door het Maatjesproject. 
Evenals in vorige jaren waren er ook dit jaar weer een aantal 
begrafenisdiensten. Verder werkten we mee aan 
kerkdiensten in de Hooglandse Kerk, de Regenboogkerk in 
Oegstgeest en de Julianakerk in Sassenheim. Ook namen we 
weer deel aan Monumentendag en het Arum 
Herdenkingsconcert. 
Het Kerstconcert vond plaats in de Marekerk in Leiden. De 
medewerking van de Male Vocal Group Orpheus uit de Oekraïne gaf extra kleur aan dit 
concert. 
Het aantal leden: 64 
 
2017: 
Het kooruitje bestond dit jaar uit een busreis naar de korendag in Haarlem (Korenlint). Wij 
zongen in de Grote of Sint Bavokerk. De dag werd afgesloten met een diner in de Jopenkerk 
We werkten mee aan een kerkdienst in het LUMC, aan de afscheidsdienst van ds. Alblas en 
een kerkdienst in de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. 
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In mei organiseerden wij een Moederdagconcert en in november werkten we mee aan het 
jubileum Arum Herdenkingsconcert in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude. 
Het Kerstconcert gaven we samen met het Vlaardings Mannenkoor Orpheus in de Grote 
Kerk in Vlaardingen. 
Tegen het einde van dit jaar ontstond er commotie in de Vereniging omdat het Bestuur in 
oktober aan Susanna Veerman had medegedeeld voornemens te zijn aan het eind van dit 
jaar de samenwerking met haar te beëindigen. 
Het aantal leden was 62 
 
2018: 
Het bestuursbesluit van 2017 om de overeenkomst en samenwerking met Susanna Veerman 
te beëindigen zorgde voor veel onrust bij de leden. De nieuwjaarsreceptie en de 
januarirepetities gingen niet door. Daarvoor in de plaats kwam er een aantal overlegrondes 
met de leden. 
Per 15 april 2018 werd de overeenkomst met Susanna verbroken. 
Vanaf 7 februari werd er weer gerepeteerd o.l.v. een aantal vervangers. Dat waren 
achtereenvolgens Peter Bontje, Peter Scheele en Jan van Vliet. Dankzij hen konden de 
geplande concerten en medewerkingen dit jaar doorgaan. 
Een sollicitatiecommissie ging voortvarend aan de slag en kwam met de voordracht van Jos 
Mans. Bestuur en leden stemden hiermee in. Ingaande september nam Jos het stokje over. 

Helaas had deze affaire ook negatieve gevolgen: 14 leden 
besloten hun lidmaatschap op te zeggen. 
De optredens van dit jaar waren: deelname aan de Leidse 
Korenontmoeting, de Goede Vrijdagdienst in de Dorpskerk in 
Leiderdorp, een dienst in de Antoniuskerk te Leiden, een 
kerkdienst in Rijssenhout, de korenmanifestatie Fonds 1818 
in Den Haag, in het zorgcentrum Zuydtwijk, de 
Monumentendag in Leiden, het Arum Herdenkingsconcert in 

Leiderdorp, het Kerstconcert in de Vredeskerk en optredens tijdens de Leidse 
Winterwonderweken (Hudson Bay en Hooglandse Kerk). 
Het aantal leden was eind december: 44 
 
2019: 
Ook dit jaar begon niet probleemloos. 
Eind januari kondigde Jos Mans om persoonlijke redenen zijn vertrek aan. Zijn laatste 
repetitie was op 7 februari. Jan van Vliet nam opnieuw tijdelijk waar. 
Everhard Zwart, werd benaderd en kon gelukkig ingaande 27 februari ruimte vrijmaken voor 
Vox Humana. 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd de jubileumcommissie ingesteld met als opdracht de 
jubileumactiviteiten te organiseren.  
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De optredens van dit jaar waren: de Korendag in 
Sassenheim, het Openluchttheater Leiden, in Revitel 
Leiden, het Arum Herdenkingsconcert in de 
Scheppingskerk m.m.v. de dames vocale groep Mrs. 
Darcy, het Kerstconcert in de Opstandingskerk m.m.v. 
de Poolse Nachtegalen, het project “Kerst in de stad” in 
de Hooglandse Kerk en een kerkdienst in De Korenaar in 
Hazerswoude. 
Het aantal leden was eind december: 40 
 
2020: 
Het jaar waarin wij ons 50-jarig jubileum hoopten te vieren met een jubileumconcert en een 
jubileumfeestavond. 
Hoe anders en dramatisch zou alles echter verlopen. Het jaar begon niet probleemloos. 
De nieuwjaarsreceptie van 8 januari ging niet door, maar werd vervangen door een extra 
ledenvergadering. Oorzaak daarvan was de vertrouwensbreuk die was ontstaan tussen het 
bestuur en de Jubileumcommissie die op korte termijn in een ledenvergadering diende te 
worden besproken.   
Heikel punt was de datum van het jubileumconcert. Volgens Bestuur en dirigent was de 
datum 5 juni te vroeg in het jaar om een kwalitatief goed concert neer te zetten. Slechte 
communicatie speelde ook mee in het geheel.  
De gevolgen waren dramatisch: de jubileumcommissie trok haar handen af van het 
organiseren van het jubileumconcert en de secretaris van het bestuur, Kees van Pernis, trad 
af. Ook de voorzitter Wilco v.d. Plas moest zich door persoonlijke omstandigheden tijdelijk 
terugtrekken.   
Aaldert Onink was bereid t/m de jubileumactiviteiten voorzitter a.i. te zijn en Teus van 
Oostenbrugge wilde onder dezelfde voorwaarden tijdelijk secretaris a.i. zijn. 
Het nieuwe bestuur nam op haar bestuursvergadering van 13 januari het besluit alle reeds 
geplande medewerkingen in 2020 te annuleren of “onder voorbehoud” te plaatsen. Dit om 
voldoende studieruimte voor ons jubileumconcert te creëren. Maar het was het coronavirus 

dat nu roet in het eten strooide. 
Vanwege de strenge richtlijnen van de regering 
moesten wij met ingang van woensdag 18 maart 
alle kooractiviteiten staken. Zowel de repetities, 
de bestuursvergaderingen, de ALV.  Voorlopig tot 
woensdag 3 juni, maar dat hing af van het 
vervolgbesluit van de regering. Daarna volgde een 
uitbreiding tot september. Maar verder uitstel 
was ook nog mogelijk.  
Alle concerten /medewerkingen die gepland 

stonden voor 2020 werden afgelast. Ook de jubileumfeestavond en het jubileumconcert. 
Onzekerheid alom. Gelukkig gaf Everhard ons liederen op die we thuis kunnen studeren.  
Tijdens deze coronaperiode onderhield het bestuur het contact met de leden middels 
nieuwsbrieven, 
Op de uitgestelde ALV van 03-09-2020 werd besloten dat een herstart van de repetities zou 
plaatsvinden met een beperkt aantal leden en aan de hand van een streng protocol. Niet 
iedereen kon of durfde het al aan. Het was een test en werd op twee woensdagavonden (9 
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en 16 september) gehouden. Na afloop daarvan werd geëvalueerd en zou worden besloten 
of verder gaan wel of geen zin heeft. De beide repetities verliepen met de 1,5 meter afstand 
boven verwachting goed. Na afloop van de 2e repetitie werd aan de aanwezigen (26 leden) 
gevraagd wie op deze manier verder wilde gaan.  
Bijna unaniem (1 neezegger) wilde men doorgaan. De meesten waren zelfs een beetje 
enthousiast. 
Ter plekke besloot het bestuur dan ook deze wens over te nemen. Het bleek slechts van 
korte duur te zijn. Vanwege versterkte coronamaatregelen van de regering, die op 1 oktober 
ingingen, waren wij genoodzaakt de repetities en vergaderingen opnieuw voor onbepaalde 
tijd op te schorten. In ieder geval tot het eind van 2020. 
Zo eindigde het jubileumjaar, dat een jaar vol hoogtepunten had moeten zijn, in een 
dieptepunt.  
Tot zover het overzicht van 50 jaar Vox Humana. 
Wat rest waren gevoelens van grote onzekerheid over de toekomst en het voortbestaan van 
RCM Vox Humana. 
 
Teus van Oostenbrugge 
 
Het sociale karakter van het koor 
Sander noemde in zijn interview enkele sociale aspecten van het koor, maar lezend in bladen 
van vorige jubilea kom je een aantal andere aspecten tegen. Daarin o.a. een groot aantal 
medewerkingen aan optredens voor goede doelen. Er is ook een keer in Zwammerdam 
opgetreden met de Jostiband. Wat er uitsprong in die overzichten waren twee concerten 
voor alleenstaanden, gehandicapten en zieken. De eerste was op 22 februari 1978 voor 
bejaarden en bewoners uit verzorgingscentra in de Dorpskerk te Leiderdorp. Het vervoer 
deden koorleden en medewerkers van de B.B. Dit concert was zo goed bevallen dat de 

Jubileumcommissie (zie foto) besloot om op 17 
september 1980, precies 10 jaar na de oprichting, 
een groots concert voor bejaarden en zieken te 
geven in de Stadsgehoorzaal. Er mochten van de 
brandweer omgerekend maximaal 400 eenheden 
(dat was inclusief de koorleden en verzorgers) in de 
zaal. Omgerekend, want een rolstoel telde voor 1,5 
eenheid en een bed voor 3 eenheden. Koorleden 
haalden mobiele personen op en mensen met een 
eenvoudige rolstoel en leverden die af bij de ingang 

Boommarkt en er reden volop rolstoelbusjes en 
ziekenauto’s van het Rode Kruis af en aan bij de ingang aan de Breestraat. Alles volgens een 
strak tijdschema en geleid door een serie agenten. Binnen werd men opgevangen door 
medewerkers van het Rode Kruis en vrijwillige verpleegsters en werd men van drankjes en 
hapjes voorzien door dames van koorleden. Nadat iedereen was gearriveerd werd door het 
koor gezongen en aan het einde van het beperkte kooroptreden werd iedereen weer naar 
de woonomgeving teruggebracht. Dit was een bijzondere sociale activiteit op de dag van het 
10 jaar bestaan. 
 
Aaldert Onink 

 Jubileumcommissie 1980 
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50 jaar en een gevulde koek 
En jubileum in coronatijd 
 
Ze waren heerlijk en van een van de beste bakkers van Zoetermeer, de gevulde koeken die 
alle zangers op woensdag 16 september 2020 kregen bij een gratis kopje koffie.  
Vox Humana bestond 50 jaar!.  
Dat moest gevierd worden. Maar helaas ging dat heel anders dan we ons voorgesteld 
hadden. 
  
Een mannenkoor dat zijn gouden jubileum bereikt, dat 
moet toch op grootse wijze gevierd worden. Een 
jubileumconcert met pracht en praal, een feestelijke avond 
voor leden en oud-leden. Echter in 2020 niets van dit alles.  
Misschien waren de voorbereidingen al een veeg teken. 
Een aanvankelijk enthousiaste jubileumcommissie kon het 
niet eens worden met het bestuur en gaf de pijp aan 
Maarten. Daarna gooide het coronavirus de deur helemaal op slot. Er mocht zelfs niet meer 
gezongen worden. Een half jaar lang lag het hele koor plat en was er geen enkele activiteit 
meer. Dat was in de 50 jaar van dit koor echt nog niet voorgekomen. Op de achtergrond 
probeerde het bestuur nog wel naar mogelijkheden te zoeken, maar de regels werden 
steeds veranderd en dit leidde er toe dat alles werd afgeblazen. Het hele koorleven lag totaal 
stil. 
 
Er moest een ALV belegd worden om de zaken op elkaar af te stemmen en toen in 
september 2020, was er op woensdagavond een groepje mannen dat weer ging repeteren. 
Allen keurig uit elkaar, op 1,5 m afstand. Wie had dit ooit kunnen bedenken?  
Maar helaas was dit zingen toen ook maar tijdelijk. De ene lock down volgde op de andere.  
Al het verenigingsleven lag stil. Soms kreeg je het idee dat het koor dit niet meer te boven 
zou komen. 
Maar…. sinds begin 2022 kan er toch weer wekelijks gezongen worden. De groep is wel 
kleiner geworden, maar de mannen die er zijn, zingen enthousiast onder aanvoering van 
Everhard Zwart. Een eerste optreden in een kerkdienst in Zwammerdam, deed menigeen 
weer terugverlangen naar oude tijden. 
 
Is er dan toch nog leven voor een koor na 50 jaar? 
50 jaar geleden ging ook alles niet vanzelf.  
Wie weet leveren deze tijd en deze omstandigheden nieuwe ideeën en krachten op en 
ontstaat er juist behoefte om meer samen te doen en samen te zingen?  
De gevulde koek was zeker een reden om daar eens goed over na te denken.  
Om ons heen zien we veel veranderingen en ontwikkelingen.  
Wie weet wat dit voor ons mannenkoor gaat betekenen? 
 
Jan Luuk van Dijk 
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Opnames: EP, LP, CD, radio, televisie……. 
• 1974: op 31 augustus werd in de Hooglandse Kerk een EP opgenomen in het kader van 3 

oktober. 
• 1977: op 13 mei werd er door de NCRV in de Hervormde Kerk in Voorschoten een radio-

opname gemaakt van de 4 gezamenlijke koren van Sander. In het programma 
“Zondagavondzang” werden deze liederen uitgezonden. 

• 1977: op 19 oktober was er t.b.v. het orgel- en restauratiefonds een medewerking aan 
een plaatopname in de Lutherse Kerk in Den Haag. 

• 1977: op 15 en 16 februari vond de opname plaats van onze eerste LP in de Houtrustkerk 
in Den Haag. 

• 1979: op 24 januari werden, in een wegens gladheid moeilijk te bereiken, Lutherse Kerk 
in Den Haag door de EO opnames van ons koor gemaakt voor het TV-programma “Van U 
wil ik zingen”. 

• 1979: op 9 oktober werden er opnamen gemaakt voor onze kerst-lp in de Houtrustkerk 
in Den Haag. 

• 1985: er was weer een plaatopname.. 
• 1987: ook nu weer een plaatopname in de Lutherse Kerk in Den Haag. 
• 1990: een CD-opname van het concert met 2000 mannen in de Oude Kerk in Delft.  
• 1990: In ditzelfde jaar was er ook een TV-opname met Nederlandse koren voor het 

programma Passage. 
• 1991: een CD-opname in de Opstandingskerk in Den Haag. 
• 1993: er werden 2 TV-opnames gemaakt door de EO: in januari in de Central Studio’s 

Utrecht en in mei in de Hooglandse Kerk. 
• 1995: op 12 mei was er de opname van de jubileum-cd in de Hartebrugkerk m.m.v. Addie 

de Jong (organist) en Marjorie Ginczinger (sopraan).  
• 2007: opname van de cd “Klassieke Parels” in de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. 
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Buitenlandse koorreizen……. 
• 1977: op 22 april 1977 vertrok men voor een 4-daagse koorreis naar Oxford. Dit was de 

zusterstad van Leiden. 
• 1979: op 18 april vertrok men opnieuw voor een 4-daagse koorreis naar Oxford en 

Basingstoke 
• 1981: de beroemde reis naar Roemenië. In die tijd nog een dictatuur in het Oostblok 
• 1987: op 23 april ging de koorreis weer naar Oxford. Er werd o.a. gezongen in de 

Westminster Abbey in Londen 
• 1995: van 6 – 8 oktober was er de onvergetelijke koorreis naar Parijs. We traden daar op 

in de Notre Dame en de Sacre Coeur 
• 1998: van 9- 12 oktober was er een concertreis naar Basingstoke met optredens in de 

United Church in Winchester en het Anviltheater in Basingstoke. 
• 2003: medio september was er een concertreis naar Antwerpen (optreden in de St. 

Andrieskerk) en Gent (optreden in de St. Jacobskerk). 
• 2006: op 29 september ging het koor op concertreis naar Berlijn. Er was een optreden in 

de Gedächtniskirche en een medewerking aan een oogstdienst in de Emmauskirche 
 

Die keurige Welshmen 
In deze uitgave wordt op enkele plaatsen de 2000 stemmen concerten van 1990 genoemd. 
De 2000 stemmen werden gevormd uit 6 Nederlandse mannenkoren en 16 koren bestaande 
uit Welshmen. Prachtige concerten werden gegeven. De organisatie was in handen van een 
professioneel bureau en werd aangestuurd door een werkgroep onder voorzitterschap van 
Nan van 
Groeningen en 
verder de 2 andere 
dirigenten en 2 
bestuursleden uit 
elk deelnemend 
koor. Vox Humana 
werd 
vertegenwoordigd 
door de voorzitter 
(Joop van Duuren) 
en de secretaris 
(ondergetekende). 
Na de concerten 
bood de organisatie 
de 1600 gasten 
(ongeveer 1000 
zangers en 600 partners) een afscheidsavond aan in Van der Valk Motel Tiel. De leden van de 
werkgroep en hun partners waren ook voor die avond uitgenodigd zodat er in die zeer grote 
zaal bijna 1700 personen aanwezig waren. Naast de grote zaal waren 3 wat kleinere zalen 
met de buffetten met de voor- en hoofdgerechten. Er was een bijzaal met in grote 
verscheidenheid de wat gebruikelijke Nederlandse restaurantgerechten. Een andere bijzaal 
was volledig ingericht met visgerechten, zalm, paling, haring en andere rivier- en 
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zeegerechten in overvloed. De derde bijzaal had een buffet met uitsluitend Oosterse 
gerechten in alle variaties. In de vierde bijzaal waren alle nagerechten te verkrijgen en daar 
stond o.a. een groot rond draaiend plateau waarop grote kammen bananen een soort 
torenspits vormden. Prachtig opgebouwde buffetten waren het in alle zalen.  
Na de ontvangst met een drankje zouden de zijzalen met etenswaren om 19 uur geopend 
worden. Toen om 18.55 werd omgeroepen dat de buffetten over 5 minuten geopend 
zouden worden, werden wij verrast door het gelijktijdig opstaan van 1600 personen die 
massaal naar de nog gesloten deuren renden. Toen die deuren geopend werden stortte men 
zich op de buffetten alsof ze al dagen geen eten hadden gehad. Er viel zoveel te kiezen dat 
men niet beter wist te doen dan overal enkele scheppen van de nemen en met overvolle 
borden naar de tafels terug te keren. Men schroomde daarbij niet om dat te doen met 
enkele stokbroden onder de arm geklemd. Veelal ging dan één persoon van het stel alvast 
wat stokbroden naar hun kamer in het hotel brengen zodat men de volgende dag onderweg 
ook wat te eten had. 
Wij waren met stomheid geslagen van hetgeen we om ons heen zagen gebeuren. Die 
keurige leden van het Brits Imperium die zich zo te buiten gingen. Bordjes werden nog niet 
voor de helft leeggegeten en overgelaten aan de bediening om die weg te halen, terwijl ze 
zelf opstonden en snel naar een andere zaal gingen om vandaar ook weer met een overvol 
bord terug te keren.   
De directie van het motel liet na 10 minuten omroepen dat de buffetten om 23 uur gesloten 
zouden worden maar tot 22.30 doorlopend aangevuld zodat men in alle rust kon eten en 
genieten van de grote diversiteit in aangeboden gerechten. Toen een tafelgenoot om 22.30 
nog even naar de visgerechten liep, bleken alle heerlijke vishapjes nog in meer dan 
voldoende mate aanwezig.  
Toen, eerder dan gepland, om 20 uur de zaal met nagerechten geopend werd, herhaalde het 
tafereel van een uur eerder zich. Massaal werd ook die zaal bestormd en kwam men met de 
grootste bekers ijs en hele kammen bananen uit die zaal waarbij ook een groot deel van de 
bananen naar de hotelkamers werden gebracht. 
Om 21 uur hing het grootste deel 
van de gasten volledig uitgeteld en 
vol gegeten en gedronken rond de 
tafels, hoorden ze niets meer van 
de muziek, konden de ogen amper 
open worden gehouden en werd al 
helemaal niet meer de dansvloer 
betreden. Wij hebben genoten van 
de rust waarop wij onze bordjes 
konden vullen want een uur na het 
begin waren de 3 zalen met voor- 
en hoofdgerechten vrijwel 
uitgestorven want die keurige 
mensen van de overkant van de Noordzee, die altijd zo netjes in de rij bij de bussen staan, 
waren volledig verzadigd toen wij van de culinaire specialiteiten gingen genieten. Wij waren 
ook met een erg klein groepje op de grote dansvloer want de gasten waren daar niet meer 
toe in staat. 
 
Aaldert Onink  
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Binnenlandse koorreizen……. 
• 1985: de reis ging dit jaar naar 

Franeker en Monnickendam. 
• 1993: dit jaar gaven we een concert 

in Loenen op uitnodiging van de 
Stichting 40/45. 

• 2000: in oktober ging de 
jubileumkoorreis (30 jaar) naar Schin 
op Geul, met een optreden in de St. 
Servaeskerk te Maastricht. 

• 2005: op 4 juni namen we deel aan 
het Korenfestival in Middelharnis. 

• 2007: op 2 juni namen we deel aan het Korenfestival in Middelburg. 
• 2008: in juni hadden we weer deelgenomen aan de Korendag in Monnickendam. 
• 2009: de koorreis ging dit jaar in april naar Twente. Er werd overnacht in Ootmarsum. 

Zaterdagavond zongen we met het Almelo’s Christelijk Mannenkoor in de grote Kerk in 
Almelo en zondagmiddag werkten we mee aan een benefietconcert in de Plechelmus 
Basiliek in Oldenzaal.  

• 2012: het kooruitje ging dit jaar naar Apeldoorn met een optreden op het bordes van 
paleis Het Loo en een medewerking aan de dienst in de Chr. Ger. Samuel Kerk in 
Apeldoorn, waarna de reis werd afgesloten met een diner.  

• 2013: - ons uitje bestond uit de deelname aan de Korendag in Middelburg, met 
optredens in de Hofpleinkerk en de Nieuwe Kerk. 

• 2014: de koorreis ging in augustus naar Sittard met een optreden in de Basiliek. 
• 2015: nu namen we deel aan de Korendag in Monnickendam.  
• 2016: dit jaar gingen we naar de Korendag in Alphen a/d Rijn en sloten de dag af met een 

diner in de Maranathakerk. 
• 2017: het kooruitje bestond uit een busreis naar de Korendag in Haarlem (Korenlint). Wij 

zongen in de Grote of Sint Bavokerk. De dag werd afgesloten met een diner in de 
Jopenkerk. 
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Seizoenopeningen …... 
• 1986: Bowlingavond in de Hans Menkenhal in Leiden. 
• 1987: Bowlingavond in de Hans Menkenhal in Leiden. 
• 1992: de seizoenopening bestond uit een barbecue in de MTS te Leiden. 
• 1995: op 22 april opende men het 25-jarig jubileumjaar met een vaartocht en koud 

buffet. 
• 1998: als seizoenopening was er ’s middags een rondleiding in wijnhandel Noordman bij 

de houtzaagmolen aan de Haagweg en ’s avonds een buffet in wooncentrum “De 
Parelvissers” in Leiden. 

• 1999: in augustus werd de seizoenstart gehouden in het volkstuincomplex in 
Voorschoten 

• 2001: de seizoenopening vond plaats in de Hortus. 
• 2002: in april was er een uitgaansdag met een optreden in de Reehorst in Ede. 
• 2004: de startmiddag voerde ons dit jaar naar Alphen a/d Rijn en Boskoop. Er werd een 

bezoek gebracht aan het Kwekerijmuseum in Boskoop. Verder werd er genoten van een 
rondvaart en een heerlijke barbecue. 

• 2005: met de seizoenopening vierden 
we het 35-jarig bestaan. Het programma 
bestond uit een rondvaart over de 
Nieuwkoopse Plassen. Daarna bezochten 
we het Smederijmuseum, een 
biologische boerderij en het Museum 
“Van alles en nog wat” in Nieuwkoop. 
We sloten het geheel ’s avonds af met 
een gezamenlijke maaltijd in de 
Maranathakerk in Alphen a/d Rijn 

• 2006: de seizoenopening was dit keer 
een busrit naar de Wierickeschans en 
het Kaasmuseum in Bodegraven. Ook nu weer eindigend in een gezamenlijke maattijd in 
de Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. 

• 2007: als seizoenopening organiseerde men een boottocht over de Kager- en 
Nieuwkoopse plassen en werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de 
Maranathakerk in Alphen a/d Rijn. 

• 2008: de seizoenopening begon met een bustocht naar Gouda. We zongen daar in de ST 
Janskerk met de beroemde Goudse Glazen. ’s Avonds werd dit uitstapje afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd in de Maranathakerk. 

 
 
Bijzondere wetenswaardigheden……. 
• 1970: op 17 september werd de oprichtingsvergadering gehouden in een zaaltje van de 

toenmalige Zuiderkerk aan de Lammenschans. 
• Er werd gestart met 22 leden. 
• Naast Sander van Marion zijn Wim Kaapaan, Wim van Hove en Thijs Wolters de enige nog 

in leven zijnde mannen van het eerste uur. 
• 1971: In dit jaar kreeg het koor de naam “Rijnlands Christelijk Mannenkoor”. 
• 1974: vanaf 5 juni was ons koor koninklijk goedgekeurd. 
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• 1976: we traden dit jaar voor het eerst op in ons nieuwe smokingkostuum. 
• 1977: op 1 september werd het koor lid van de Kon. Bond van Chr. Zang- en 

Oratoriumverenigingen. 
• 1977: op 28 september verscheen het eerste nummer van het maandblad Vox Magazine. 

In latere uitgaven werden de humoristische stukjes van onze bas Bert 
Nieuwenhuis met de naam “Basje” legendarisch. 

• 1985: we bereikten dat jaar het grootste aantal leden: 134 
• 1987: De naam Rijnlands Christelijk Mannenkoor werd aangevuld met 

Vox Humana 
• 1987: in dit jaar daalde het ledenaantal voor het eerst naar 130 leden.  Het bestuur 

maakte zich toen al zorgen over de vergrijzing (de gemiddelde leeftijd was 54,3 jaar!!) en 
er was te weinig aanwas van jonge leden!! 

• 2004: Sander nam afscheid tijdens een afscheidsavond in de Lokhorstkerk en Susanna 
Veerman volgde hem op. 

• 2004: het lukte Jan Luuk van Dijk een website op te zetten en hem op 1 februari 
operationeel te maken. Hij werd tevens onze webmaster. 

• 2006: op 27 september was er voor de eerste keer de “ophaalactie oud papier” (OPA). Op 
26 februari 2020 kwam er een eind aan dit project. 

• tijdens de koorrepetities worden de zangers nog steeds wekelijks door Leo Schrader 
getrakteerd op keelpastilles. Hij heeft er inmiddels kilo’s van uitgedeeld. 

• de koorspelden (en manchetknopen) zijn gemaakt door onze 1e tenor Dick Otte 
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In gesprek met Dick Otte……………. 
De gesprekken met Dick vonden plaats op een ongewone plek. Namelijk tijdens bezoekjes 
aan hem in verpleeghuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest. Na een verkeerde manoeuvre met 

zijn fiets brak hij zijn heup. Zodoende verbleef hij daar vanaf half november 
2019 tot 9 januari 2020 om te revalideren. Er is voor hem nog een lange 
weg te gaan, maar hij is vol goede hoop de jubileumfestiviteiten mee te 
kunnen maken. 
Dick is met zijn 48 jaren lidmaatschap één van de langstzittende koorleden. 
Op 4 juni 1972 bezocht hij een kerkdienst in de Bevrijdingskerk, waaraan 
Vox Humana medewerking verleende. Hij was zo onder de indruk, dat hij 
zich direct als lid opgaf en daar heeft hij tot op de dag van vandaag nooit 

spijt van gehad. 
Hij heeft van veel dingen genoten, maar met stip aan de top zijn de herinneringen aan de 
uitwisselingsreizen met het koor uit Roemenië. Daar raakt hij niet over uitgepraat.  
In juni 1979 ontvangt Vox Humana een Roemeens gemengd koor uit Rossiori in Roemenië. 
De bezoekers werden ondergebracht bij koorleden. Zo kwam er ook een echtpaar bij Dick en 
zijn vrouw logeren. Het taalprobleem was echter heel groot, maar met handen en voeten 
kwamen ze er toch wel uit. Hij herinnert zich nog heel goed, dat de gasten als verrassing een 
fles Roemeens gedestilleerd met een erg hoog alcoholpercentage hadden meegenomen.. 
’s Avonds werd ook voor Dick en zijn vrouw een glaasje ingeschonken. Maar zijn vrouw lustte 
het niet. Uit beleefdheid dronk Dick ook haar glaasje leeg. Vervolgens werden de glaasjes 
nog enkele keren volgeschonken en ook die dronk Dick leeg. De gevolgen laten zich 
raden……. 
De volgende morgen bij het ontbijt kwam de volgende verrassing. Dicks vrouw had speciaal 
voor die gelegenheid een pakje ham gekocht. Tot hun verbazing deed de mannelijke gast alle 
ham in één keer op zijn boterham. De rest had niets. 
Twee jaar later bracht Vox Humana een tegenbezoek aan dit Roemeense koor. Dat was de 
mooiste en indrukwekkendste reis die Dick meegemaakt heeft. 
Roemenië was in die tijd nog een dictatoriaal geregeerd land achter het ijzeren gordijn. Ze 
werden met een Roemeens toestel opgehaald en ze landden op een volgens Dick militair 
vliegveld. Het zag er erg dreigend uit met al die gewapende soldaten en ze werden allemaal 
gefouilleerd. 
Wat verder opviel was de grote armoede en de onvrijheid. Overal werden ze gevolgd door 
bewakers in burger. Ook bij het winkelen of in een restaurant. Het eten was daar trouwens 
ook niet om over naar huis te schrijven. Bijvoorbeeld soep met botten erin. Bah, niet te eten. 
Op de kennismakingsavond werd ook weer veel Roemeens gedestilleerd gedronken…erg 
veel gedronken… teveel gedronken….. 
Dit had de volgende dag gevolgen voor de kwaliteit van het concertje dat gegeven werd. De 
meesten waren niet fris, hadden hoofdpijn en hadden bijna geen stem. Een enkeling was 
volgens Dick zelfs nog een beetje laveloos. 
Ze werden ondergebracht bij hetzelfde echtpaar dat bij hen logeerde. Daar mochten ze 
alleen eten, want het slapen gebeurde in de een of ander jeugdgebouw of school, waarvan ’s 
nachts de hekken werden afgesloten. De zoon van het echtpaar waar Dick en zijn vrouw 
verbleven had een hoge functie bij de staat en vond dit maar niets. Hij regelde een taxi en 
een hotel voor hen. De volgende ochtend werden ze weer met de taxi teruggebracht. Ook 
het hotel was erg verwaarloosd en zag er niet uit. Dick vond het erg jammer dat hij niet bij 
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de hele groep mocht blijven. Hij miste de gezelligheid, vooral toen hij hoorde hoeveel lol ze 
hadden gemaakt.      
 
Dick was van beroep goud- en zilversmid bij de toenmalige 
zilverfabriek in Voorschoten. 
Dat was ook bekend bij de dames van de koorleden. Zij wilden de 
mannen voor het 10-jarig bestaan verrassen met een presentje. Zij 
vroegen Dick of hij voor alle mannen een setje zilveren 
manchetknopen wilde maken. En dat deed hij. Gelukkig had hij de volle medewerking van 
zijn baas. Hij kreeg goedkoop het zilver en de tekenaar van het bedrijf maakte het ontwerp 
voor hem. De stempels heeft hij nog steeds. 
Van het één komt het ander want later maakte hij op verzoek ook nog voor het koor de 
zilveren en gouden spelden, die nog steeds uitgereikt worden aan koorleden die 10 en 25 
jaar of langer lid zijn van het koor. 
Ik wil Dick tot slot bedanken voor de gezellige gesprekken en hoop van harte dat hij 
voorspoedig en snel herstelt en de jubileumfestiviteiten kan bijwonen. 
 
Teus van Oostenbrugge            
 
Naschrift:  
Dick is op 21-05-2021 overleden en heeft de jubileumactiviteiten helaas niet meer mogen 
meemaken. 
 
 
 

  
 
 
 
Wetenswaardigheden uit 50 jaar koorleven 
Dirigent zegt tegen een bas: ‘Moet ik het nog vaker zeggen? Zing toch eens keer de goede 
noot en ga anders maar tennissen.’ Reactie van de bas: ‘Ik zat op tennis en toen zei de trainer 
“jij leert het nooit, ga in vredesnaam maar zingen, en nu zit ik hier.” 
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Overzicht dirigenten 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sander van Marion 1970 – 2003    Susanna Veerman 2004- 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jos Mans     sept. 2018 - feb. 2019   Everhard Zwart febr. 2019 – heden 
 
 
De koormuziek gedurende 50 jaar 
In de 50 jaar van het bestaan heeft zich een geleidelijke ontwikkeling in het repertoire 
voorgedaan. Die ontwikkeling heeft veel te maken gehad met de dirigenten die we hebben 
gehad.  
In 1974 was “Psalm 121” met als componist Lodewijk de Vocht en in een bewerking van 
Sander van Marion één van de eerste liederen die werden gestudeerd en het eerste lied dat 
in een kerkdienst werd gezongen. Van de A-nummers zijn de eerste 10 liederen allemaal in 
een bewerking van Sander. Dat is niet zo vreemd want die liederen waren er wel in een 
zetting voor gemengd koor, maar niet voor mannenkoor. 
Al snel deden ook de spirituals hun intrede met als tophit in die 
dagen “O Mary don’t you weep” dat een tijdje later als topper 
werd verdrongen door ”Jacob’s ladder.” 
Voor het eerste Kerstconcert, op 19 december 1972 in de 
Marekerk, werden diverse kerstliederen ingestudeerd met daarbij 
uiteraard “Stille nacht” ook weer in een bewerking van Sander. 
Het was niet alleen maar geestelijke muziek dat werd gestudeerd, 
ook de volksliederen kwamen aan de beurt met bijvoorbeeld 
“Jerushalaim” en “Try to remenber”. Voor het feestconcert ter gelegenheid van 3 oktober 
1974 werden “Piet Hein”, “Wij willen Holland houwen”, “Wat zullen onze patriotjes eten”, 
“Beleg en ontzet”, “Waarom 3 October” en “Neerland, o mijn Neerland” ingestudeerd. 
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In het boek dat uitkwam met het 10 jaar bestaan staat een opgave van liederen over die 
jaren. Daarin staan 45 A-nummers (geestelijk), 15 B-nummers (spirituals), 23 C-Nummers 
(Kerst) en 25 E-nummers (volksliederen en dergelijke). Het bijzondere is dat er op dat 
moment nog geen K-nummers (min of meer klassiek) bij staan. Die liederen zijn pas na 10 
jaar in het repertoire gekomen, slechts twee liederen uit de nummers die in het genoemde 
boek staan, zijn later ondergebracht bij de K-nummers. 
Na het 10-jarig bestaan kwamen er langzaamaan liederen in een zodanige bewerking dat ze 
samen met een gemengd koor konden worden gezongen. De eerste aanzet daartoe 
ontstond toen Vox Humana samen met Exultate Deo kerstconcerten ging geven in de 
sporthal te Voorschoten. Daar zongen beide koren deels alleen hun repertoire, maar ook 
werd er steeds een aantal liederen samen gezongen. In de kerstsfeer was “The Promise of 
Christmas”, een kerstmusical die door de vier koren van Sander in de regio in verschillende 
combinaties van 
koren werd 
gezongen maar 
later ook een keer 
alleen door Vox 
Humana is 
uitgevoerd.  Andere 
kerstmusicals 
waren “Love 
Transcending” en 
“Hope was born.” 
Uiteraard bleven er 
voor de 
kerstconcerten 
liederen bestaan 
die elk jaar op het 
programma 
stonden. De 
binnenkomst in de 
Stadsgehoorzaal met brandende kaarsen en zingend “Wij hebben de kaarsen ontstoken” was 
naast “Stille nacht” en het “Ere zij God” een vast gegeven.  
Naast de verandering die in het kerstrepertoire ging Vox Humana ook steeds meer klassieke 
liederen zingen. De bewerking voor mannenkoor van de “Messe Solennelle” kon ook samen 
met een gemengd koor worden gezongen. Liederen van Bach werden ingestudeerd zoals 
“Wohl mir dass ich Jesum habe” en “Wachet auf, ruft uns die Stimme” maar ook de gehele 
“Deutsche Messe” van Schubert (de enige Mis die voor een mannenkoor is gecomponeerd!) 
en het klassieke “Dank sei dir Herr” dat we nog altijd zingen. 
Met een andere dirigent kwamen er ook andere liederen en hebben we onder andere delen 
uit “The Messiah” en de “Carmina Burana” gezongen. Zeer bijzonder was het project 
“Krönungmesse.” Toen we het 40 jaar bestaan zagen aankomen kwam in de 
Muziekcommissie het voorstel om die Mis te laten bewerken voor mannenkoor en op het 
Jubileumconcert uit te voeren. Ongeveer vijf jaar van tevoren bleek Peter Bontje bereidt 
deze klus op zich te nemen. Aan het instuderen van alle delen van die Mis heeft het koor vier 
jaar gewerkt waarbij er regelmatig al ingestudeerde delen in kerkdiensten werden gezongen, 
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maar waar op het Jubileumconcert van 25 september 2010 het totale werk werd met veel 
succes werd uitgevoerd.  

Toen bekend werd dat 
Prins Willem Alexander in 
april 2013 zou worden 
beëdigd en ingehuldigd, 
kwam het bestuur op het 
idee om in de Marekerk 
een gratis uitvoering van 
de “Krönungsmesse” te 
geven. Er werd een extra 
subsidie aan de gemeente 
Leiden gevraagd en 
gekregen, er werd veel 
publiciteit aan gegeven en 
het gevolg was dat een 
uur voor het openen van 
de deuren de eerste 
bezoekers buiten te 

stonden wachten. In een overvolle Marekerk werd een prachtig concert gegeven ter ere van 
Koning Willem Alexander. 
Met een nieuwe dirigent kwam er een grotere uitbreiding van de E- en K-nummers dan van 
de A- en B-nummers. We kregen meer liederen met Slavische talen en Italiaans en er 
kwamen vooral veel liederen in een bewerking van Susanna Veerman. Eenzelfde 
ontwikkeling in bewerkingen zagen we eerst bij het (korte) aantreden van Jos Mans en nu 
ook bij Everhard. De aanwas van liederen ligt nu vooral in de A- en B-nummers en zijn nu 
vrijwel allemaal in een bewerking van Everhard. En bij de E-nummers gaan we in een 
bewerking van Everhard delen uit “The Phantom of the Opera” zingen. 
 
Is het van belang welke liederen je zingt en in welke bewerking? De opeenvolgende besturen 
hebben er steeds voor gezorgd dat er een goed evenwicht bleef bestaan tussen het 
geestelijk en het niet geestelijk repertoire maar dat in ieder geval het Christelijke karakter 
van het koor bleef bestaan, dat dit zelfs als zwaartepunt werd aangemerkt. Ongetwijfeld 
zullen er altijd verschillen van gevoel voor bepaalde liederen en bewerkingen zijn, maar voor 
een koor is het belangrijkste dat je na een avond repeteren vrolijk naar huis gaat omdat je er 
met z’n allen een fijne avond van hebt gemaakt. Alleen zo kun je het 50 jaar volhouden. 
 
Aaldert Onink (met dank aan Thijs Wolters voor zijn adviezen) 
 
 
Een foutje 
In 1974 had ons koor de eer om samen met Jubilate uit Katwijk het Kerstfeest van 
Nederlandse schippers op te luisteren in De Doelen te Rotterdam. Op de woensdag ervoor 
sprak de voorzitter ons toe en verzocht ons dringend om goed op te letten en een voorbeeld 
te nemen aan het gedisciplineerde gedrag van Jubilate. Wij, met onze vier jaar ervaring en 
70 leden, moesten ons vooral schikken naar de grote broer met de bijna 200 leden. 
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Ook na de generale repetitie werden we er door de 
voorzitter van Jubilate nog eens op gewezen dat het 
een belangrijk optreden voor beide koren was en dat 
we ons dus gedisciplineerd zouden moeten gedragen 
bij het opkomen, het gaan staan en het afgaan van het 
toneel want de ruim 2000 bezoekers waren al jaren 
hoge kwaliteit gewend. Dat alles werd nog even 
aangedikt door de dirigent met de woorden “Denk 
ook om mijn reputatie.” 
Toen we een uur later ons achter de coulissen gingen opstellen volgens de gebruikelijke 
gewoonte, de tenoren bij de rechteringang en de baritons/bassen links (zodat we zoals 
noodzakelijk is op het podium aan de linkerkant van de dirigent de tenoren en rechts van 
hem de lage stemmen zouden krijgen), werden we nog eens tot stilte gemaand; ja, het kon 
niet op. 
En toen het podium op. Er zat wel een vreemde draai in de gang naar het podium, zo vreemd 
dat toen we op het podium stonden bleek dat de stemgroepen aan de verkeerde kant 
stonden, dus rechts van de dirigent stonden de tenoren en links de baritons/bassen. We 
hadden volgens de instructies in alle rust het podium betreden en stonden volkomen stil te 
wachten op de dingen die zouden komen. En die kwamen in de vorm van een volkomen 
verbijsterde dirigent die na kort nadenken zei “zo kan ik niet dirigeren, loop in je eigen rij 
maar naar de andere kant,” waarop 2000 schippers keken hoe in alle rijen de koorleden 
chaotisch langs elkaar heen probeerden te komen en een plaatsje zochten op de andere 
zijde van het toneel. Gelukkig ging de herrie die we daarbij maakten verloren onder de 
oplaaiende gesprekken in de zaal waar de bezoekers met groot leedvermaak keken naar wat 
er op het podium gebeurde want zo bijzonder waren hun Kerstfeesten nog nooit begonnen. 
Nog nooit eerder was de afgang van het koor zo snel gevolgd op de opkomst. Gelukkig ging 
het zingen wel goed. 
 
Aaldert Onink 
 
Herinneringen 1 

Het was in de periode met Susanna. Op het programma stond 
nummer E 63 ‘Das klinget so herlich’. Omdat ik tijdens dat nummer 
op de xylofoon moest spelen wilde ik dat ook graag repeteren 
Op de morgen van de repetitie avond belde ik Susanna met de 
vraag: Vergeet vooral de pingel pongel niet. “Nee Jan” zei ze, “Goed 
dat je belt.”  Ze hing op en zei tegen haar moeder: “Wat is een 

pingel pongel?”‘s Avonds kwam ze met een grote tas vol met triangels. Wat moesten we 
daarmee? Uiteindelijk werd een koorlid aangewezen als de operator. Toen kwam de avond 
dat wij in de Maranathakerk in Alphen moesten zingen voor een Europees korengezelschap. 
Koren van diverse nationaliteiten en ons E63 was aan de beurt. Ik stond keurig vooraan met 
de pingel pongel en daar stond dat koorlid ineens naast me met zijn triangel. Hij wist niet 
wanneer hij moest tikken, want dat was volgens mij nooit gerepeteerd…. Hij gaf af en toe 
maar een paar tikken en hij keek dan steeds verwachtingsvol naar mij. Maar ik had de 
grootste moeite om een gierende lachbui in te houden. Uiteindelijk liep het toch nog goed af. 
Jan van Keulen 
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De koorattributen 
Gedurende de 50 jaren van het koor zijn er op velerlei gebieden veranderingen geweest. 
Vooral in de uitmonstering van de mannen hebben zich nogal wat wijzigingen voorgedaan. 
Hierbij een overzicht daarvan. 
 
Het koorpak 
Bij de eerste optredens, medewerking aan 
kerkdiensten, was het verzoek om te 
verschijnen in een zo donker mogelijk 
kostuum, maar al snel werd overgegaan naar 
het in 1970 veel gedragen zwarte pak. Dat 
wil zeggen, een zwart jasje met 
streepjesbroek, want dat was voor velen het 
trouwpak geweest en bovendien het 
kostuum van de leden van het Leidse College 
van Collectanten en daarvan waren er 
enkelen lid van het koor geworden. En 
daarbij een hoorde een grijze stropdas! 
Op 18 december 1976 verscheen het koor 
tijdens het Kerstconcert in de 
Stadsgehoorzaal voor het eerst in smoking, 
maar dan nog slechts met een wit overhemd 
met zwarte vlinderstrik. Pas op 10 december 
1977 werd ook het witte smokingoverhemd 
ingevoerd en wel tijdens een 
Adventsconcert in de Adventskerk te Alphen 
aan den Rijn. 
De smoking, of een deel ervan, is tot op 
heden een belangrijk onderdeel van onze 
koorpresentatie. Toch vond men na enige 
tijd dat de kleding wel wat luchtiger mocht 
worden en toen werd het zwarte jasje 
ingewisseld voor een wit. Werd voor een 
smoking een bijdrage van € 22,50 gegeven, 
het witte jasje werd gratis verstrekt, maar 
wel tegen betaling van een eenmalige 
vergoeding die bij inlevering van het jasje 
terug werd betaald. Voor de enigszins 
gezette koorleden heeft men nooit een passend jasje kunnen vinden. Het witte jasje is uit de 
gratie geraakt en deze jasjes worden nu gedragen door een koor in Afrika.  
 
Bij minder officiële optredens werd de smoking toch wat te officieel gevonden en dus kwam 
er een minder plechtig kostuum. Dat werd een beige broek met blauw/wit ruitjes overhemd 
waarop een blauwe sweater werd gedragen. Dat werd een groot feest. De broeken bleken in 
kleur en snit te verschillen, buiken konden met een sweater niet meer worden 
gecamoufleerd en in de sweaters vielen bij velen binnen een jaar spontaan gaatjes. Bij een 

Uit de bijlage van het Huishoudelijk 
Reglement: De Regelingen 
Voor de koorkleding geldt het volgende: 
- De aanschaf van een zwarte smoking 

en wit smokingoverhemd komt voor 
rekening van het koorlid. Voor de 
eerste aanschaf van de zwarte smoking 
kan, tegen overlegging van de 
aankoopbon, een tegemoetkoming van 
€ 22,50 van het koor worden 
verkregen. 

- Het witte koorjasje wordt door het 
koor in bruikleen verstrekt tegen 
betaling van een eenmalige 
vergoeding. Het jasje blijft eigendom 
van het koor.  

- Het crême smokinghemd wordt in 
bruikleen vanuit de koorkas verstrekt. 
Het smokinghemd blijft eigendom van 
het koor. Vervanging van dit 
smokinghemd is voor eigen rekening 
van het koorlid (wel aanschaffen via 
het koor om verschil in uitvoering te 
voorkomen). 

- De rode strik en pochet, alsmede de 
groene strik en pochet, worden in 
bruikleen door het koor verstrekt. 
Vervanging is voor eigen rekening 
(wel leveren door het koor om 
kleurverschil te voorkomen).   

- Bij beëindiging van het lidmaatschap 
moeten de kooreigendommen worden 
ingeleverd. 
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zwart kostuum behoren zwarte schoenen en dus 
dachten sommige leden dat dit ook zo hoorde bij 
deze nieuwe kleding. Voordeel van zwart is dat 
het zwart is, maar bruin heeft een legio aan 
kleurvarianten. Dus traden we in deze kleding op 
met bruine schoenen in vele kleurverschillen tot 
en met zwart toe.  
Uiteindelijk wilden we verder vernieuwen met 
ons koor en besloten te beginnen met de 
kleding. Er werd weer een kledingcommissie 

ingesteld en na veel vergaderen kwamen we uit op een blauw jasje en crème smokinghemd. 
Daarbij was de afspraak dat we bij medewerkingen in kerkdiensten de zwarte smoking met 
wit smokinghemd zouden dragen en bij concerten de zwarte broek met het blauwe jasje en 
het crème smokinghemd. Ook deze afspraak blijkt niet voor eeuwig te zijn gemaakt. 
  
Het kooroverhemd 
Het stond hiervoor al beschreven, we begonnen met een neutraal wit overhemd en 
vervolgens kwam er eerst een wit en daarna crème smokingoverhemd terwijl er voor het 
reizen en bij bepaalde optredens een geruit blauw/wit overhemd werd aangeschaft. 
 
De koormanchetknopen 
Uiteraard droegen we 
vanaf het begin 
manchetknopen en dat 
was een allegaartje wat 
liep van de meest 
eenvoudige 
manchetknopen tot 
gouden exemplaren. 
Voor mannen is dat geen 
probleem, maar voor de 
dames wel degelijk. 
Eenheid in tenue gold 
ook voor de 
manchetknopen en dus 
werden de mannen vlak voor het Jubileumconcert voor het 10 jaar bestaan, verrast met een 
cadeau en wel een door de partners betaald setje manchetknopen. Deze manchetknopen 
waren gemaakt door ons koorlid de edelsmid Dick Otte. Ook de alleenstaanden kregen een 
dergelijke set. Helaas zijn deze manchetknopen later nooit meer bijgemaakt, ze waren 
uitsluitend voor de leden die aan dat Jubileumconcert meewerkten.  
Omdat de manchetknopen wat aan de kleine kant waren werd er regelmatig een knoop 
verloren en dus zijn er nu ook niet veel leden meer met de 10 jaren manchetknopen. 
Een aantal jaren later vond een collega van Dick Otte, de inmiddels ook lid geworden Wim 
Lustig, het vreemd dat niet iedereen die bijzondere manchetknopen droeg en hij kwam met 
een ontwerp waar het koorembleem inzat. Die manchetknopen waren wat groter en die 
verloor je ook niet maar vielen door de grootte ook meer op en werden al snel niet meer 
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gedragen. En nu? Nu hebben we bij het crème smokinghemd een set goudkleurige 
manchetknopen ontvangen. 
 
De koorstrikken (vlinderdas) 
De koorstrikken met bijbehorende pochet hebben we in vele kleuren 
gedragen. Het begon uiteraard met een zwarte vlinderdas met witte 
pochet bij de smoking, maar na een tijdje kregen we de bordeaux 
vlinderdas en pochet.  

Deze kleur is lang gedragen, maar opeens was daar een blauwe vlinderstrik en 
blauwe pochet. Deze kleur was geen lang leven beschoren en toen kwam een 
klein groepje met het voorstel van een groene vlinderstrik met groene pochet. 
In eerste instantie vonden velen dat een mooie vernieuwing totdat we het 

gingen dragen. Stel je voor 80 leden met wat fel groene strik en pochet. Vanuit een zaal 
bezien was het absoluut geen gezicht. “Als wilde konijnen jullie zien zijn ze blij,” zei een 
partner van een koorlid, “Ze denken gelijk hoera, een grasveld.” Die strikken zijn ook slechts 
een enkele keer gedragen. 
De huidige goudkleurige vlinderstrik past zeer goed bij het blauwe jasje en lijkt een langer 
leven te krijgen. 
 
De koorspeldjes 
Met de koorspelden is ook iets bijzonders gebeurd. Het toenmalige bestuur had aan Dick 
Otte gevraagd of hij een (verzilverde) koorspeld wilde maken voor de leden die 10 jaar op 
het koor zouden zijn. Op het concert van 17 december 1980 voor zieken en bejaarden 
droegen de vijf leden van het eerste uur die speld en vervolgens kregen de leden die 10 jaar 
lid waren op de eerstvolgende ALV na hun jubileum de speld uitgereikt. Bij de overdracht 
van het secretariaat vertelde de toenmalige secretaris ondergetekende dat het bestuur met 
Dick had afgesproken dat de speld voor 25 jaar lidmaatschap verguld zou kunnen worden en 
bij 40 jaar zou er een kristalletje opgezet kunnen worden. Dick had daar bij het ontwerp 
rekening mee gehouden. 
Wat een schrik, en ook wel ontstemming bij de rest der bestuursleden, toen er op een 
gezellige avond in de mavo te Leiderdorp ter gelegenheid van het 20 jaar bestaan door de 
voorzitter opeens vijf vergulde koorspelden uit de hoge hoed getoverd werden en aan de 
leden van het eerste uur (waartoe hijzelf ook behoorde) werden uitgereikt. Het was een 
verrassing door hemzelf bedacht zonder daar de overige bestuursleden in te kennen. 
Daarmee was ook de eerder afgesproken rits onderscheidingsspelden doorbroken. Dat is 
daarna als volgt opgelost: De eerste vijf leden kregen na 25 jaar een vergulde speld met 
kristal en de overige leden een vergulde speld. De eerste vijf leden kregen na 40 jaar een 
vergulde speld met diamantje en de overige leden krijgen een vergulde speld met 
kristalletje. En na 50 jaar? Dat is een verrassing! 
 
 
De koorschoenen 

Over de koorschoenen is hiervoor al wat geschreven maar daar is toch 
wel wat bijzonders over te melden. Gedurende lange tijd hadden we een 
secretaris die hield, als oud militair, om het eufemistisch te zeggen, van 

enige discipline. Hoewel er voor de schoenen geen beschrijving bestond, kregen diverse 
leden te horen dat hun zwarte schoenen toch wel wat te frivool waren en werden verzocht 
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een volgende keer met degelijke stappers zonder franje te komen. Het toppunt werd bereikt 
toen hij vlak voor een concert de rijen langs liep om te kijken of de schoenen wel goed 
gepoetst waren. Bovendien gaf hij een ander bestuurslid de opdracht te controleren of 
iedereen de vlinderstrik wel volkomen recht had zitten. Ja, heren, dat waren nog eens tijden, 
het bestuur dat kijkt of je met gepoetste schoenen staat te zingen en of je de vlinderstrik wel 
recht hebt zitten. 
 
Bijzondere koorkleding 
Op 5 oktober 1974 heeft het koor een feestelijk concert gegeven ter gelegenheid van de 
herdenking dat Leiden op 3 
oktober 400 jaar geleden 
bevrijd werd van de 
belegering door de 
Spanjaarden. Het gehele 
koor van 80 leden en alle 
medewerkers waren door 
Hoppezak in historische 
kleding gestoken. 
Tijdens een uitwisseling met 
het Basingstoke Male Voice 
Choir werden door vier 
koorleden en vier dames 
gekleed in boerenkostuums 
enkele klompendansen uitgevoerd. Een idee het gehele koor een keer in een boerenpak en 
klompen? 
 
Aaldert Onink 
 
 
 
Herinneringen 2 
Onze dirigente Susanna wilde zelf graag de nummers die we gingen zingen, aankondigen 
Zo ook tijdens een concert waar diverse Russische nummers gezongen werden. 
E 73 Russische Mariahymne stond ook op het programma. 
Toen ik eerder dat nummer getekend had, had ik gezien dat er geen componist bekend was. 
Dus dacht ik de ‘Grote Onbekende’.  Om er toch een speciaal tintje aan te geven heb ik er 
toen als componist L.G. Unanimus van gemaakt. L.G. staat voor Le Grand dus toch de Grote 
Onbekende. En zo stond het rechts bovenaan het stuk E 73vermeld.  
Tijdens het bewuste concert heeft Susanna het keurig verteld, maar ze zag te laat wat er als 
componist stond. Dus deed ze net of ze zich een beetje verslikte……… 
Jan van Keulen 
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Everhard Zwart, een musicus in hart en nieren 
Een gesprek met onze huidige dirigent 
 
Als je met Everhard Zwart spreekt over zijn grote 
passie muziek, dan zou je niet zeggen dat hij in zijn 
jongere jaren als erg bleu te boek stond. De mannen 
van RCM Vox Humana kunnen zich dat zeker ook niet 
voorstellen.  
Sinds hij vanaf 27 februari 2019 dirigent van het koor 
is hebben wij hem leren kennen als een bevlogen 
dirigent die op zijn manier, in woord en daad, het koor 
weet te inspireren. “Ik ben geen conferencier,” zegt hij 
tijdens een gesprek over zijn dirigentschap, “ook geen slavendrijver, maar probeer met 
opmerkingen een beter muzikaal resultaat te bereiken. Een belangrijk onderdeel van het 
koorzijn is het sociale aspect. Men komt vooral ook voor de gezelligheid en dan moet je niet 
op de kop krijgen van een dirigent. Maar ja, als ik al verschillende keren een bepaalde 
opmerking heb gemaakt en men maakt weer dezelfde fout, dan mag ik daar best wat van 
zeggen toch? Of, als ik Edelweiss eenstemmig laat zingen met als tekst ‘Ah’ of ‘Oe’ en ik zie 
alleen maar kale kruinen omdat men in het muziekblad staart, dan probeer ik dat toch wel te 
corrigeren.”  
Dat hij geen conferencier is, belet hem niet om af en toe het koor op scherp te zetten met 
een opmerking. Bijvoorbeeld als we ritmisch iets niet goed zingen komt zijn aanwijzing met 
“denk maar aan - en prikkeldraad doet zeer -” en we weten het weer. 
 

Everhard komt uit een zeer muzikaal gezin. Tijdens een repetitieochtend in 
Oegstgeest vertelde hij enthousiast dat hij de Jan Zwartlaan had gezien. 
Jan Zwart, zijn opa, een zeer bekende organist van voor 1940 en o.a. leraar 
van Feike Asma, heeft ongetwijfeld zijn liefde voor het orgel middels de 
genen overgebracht op Everhard. 
Toch was het orgel niet het eerste instrument waarop Everhard leerde 
spelen. “Ik was rond 4-5 jaar,” vertelde hij, “toen ik blokfluit leerde spelen, 
en op mijn 6e begon ik, in het kader van de algemene opvoeding, met 

pianoles. Ik wilde al snel liever orgel, maar mijn vader wilde eerst pianoles laten geven want 
de toetsaanslag die je voor pianospel leert komt je orgelspel ook zeer ten goede, want dat ik 
orgel wilde gaan spelen dat was toen al duidelijk voor mij. Ongeveer op mijn 12e   kreeg ik 
dan eindelijk orgelles en wel van Feike Asma. Uiteraard werd dat ook het hoofdvak op het 
conservatorium.”   
Zijn kinderen hebben wel liefde voor muziek van hem geërfd, maar niet de liefde voor het 
orgel. Dochter (huisarts) speelt viool en zoon (IT-er) trompet. De kleinkinderen (de oudste is 
7jaar) zijn nog niet op een leeftijd dat ze al muzikale voorkeuren tonen. 
 
Een belangrijk deel van Everhards werk bestaat uit orgelspelen. Dat is als vaste organist in 
hun kerk te Krimpen a/d IJssel en daarnaast het geven van orgelconcerten waarvoor hij 
vooral in de zomermaanden vaak wordt uitgenodigd. Die concerten zijn in de coronaperiode 
volledig weggevallen en helaas tot op dit moment nog niet op het niveau van voor de 
coronaperiode. Waren er een paar jaar geleden redelijk gevulde kerken bij concerten, nu is 
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dat aanmerkelijk minder geworden. Er zit wel een kleine verbetering in het aantal bezoekers 
maar is nog lang niet op het oude niveau. 
Wel bijzonder is het dat Everhard volgens een rooster met twee andere organisten op 
woensdagen een middagpauzedienst verzorgt van de Alle-Dag-Kerk in de Engelse Kerk aan 
het Begijnhof in Amsterdam. 
 
Everhard ging rond het 21e levensjaar zijn eerste koor ging dirigeren, dat was een koor in 
Zwijndrecht. Een lastige start was dat volgens hem, want “hoe zeg je netjes dat het nog niet 
goed is. Meestal zei ik dan maar, ‘het volgende lied is……’. Van mijn zoon heb ik later geleerd 
dat het ook anders kan. Je zegt dan ‘dat was goed, nog een paar kleine verbeterpuntjes’ en 
vervolgens blijkt dat er weinig goeds te horen was.” 
Dirigeren vindt hij een erg leuk vak. Daarbij zijn er duidelijke verschillen in aanpak tussen de 
soorten koren. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat er bij een mannenkoor een andere 
aanpak is dan bij een gemengd koor. Bij mannen is een directe opmerking geen probleem, 
bij dames moeten aanmerkingen wat subtieler worden gemaakt. “Soms zeg ik dan ‘bij het 
mannenkoor zou ik nu hebben gezegd ……’ en dan komt het minder direct over.” Maar voor 
alle koren geldt wat hij ook al eerder zei: “Aan het einde van de avond moet iedereen met 
een voldaan gevoel naar huis gaan.” 
 
Het teruglopen van 
belangstelling voor 
orgelconcerten is een 
verschijnsel dat we ook 
zien bij de aandacht voor 
koren. “Het aantal leden 
van een koor bleef altijd 
redelijk constant want 
het aantal nieuwe leden 
compenseerde het 
aantal vertrekkende 
leden,” aldus Everhard, 
“maar in de afgelopen 
twee jaar zijn er wel leden vertrokken door overlijden, ziekte of om andere redenen en daar 
zijn in die twee jaar geen nieuwe leden voor terug gekomen.” 
Toch moeten we wat hem betreft niet wanhopen. De automatische aanwas van leden 
moeten we wellicht vergeten, maar via actieve benadering via kranten, projecten en andere 
activiteiten blijkt het mogelijk te zijn om weer nieuwe leden te krijgen. “Wij hebben er het 
afgelopen jaar toch ook twee nieuwe leden bij gekregen,” zegt hij enthousiast. 
Toch ziet ook Everhard wel bedreigingen voor mannenkoren, vooral voor die automatische 
aanwas van leden. “Vroeger hadden mannenkoren elk jaar wel een aantal medewerkingen in 
kerkdiensten,” stelt hij, “maar het aantal kerkdiensten neemt af en niet altijd willen leden 
meerdere keren per jaar optreden in diensten of willen kerken het niet omdat hun kerkkoor 
er bezwaar tegen maakt. Dus zal een bestuur nieuwe wegen moeten gaan bewandelen want 
bij lijdzaam afwachten gaat het zeker mis,” zijn de laatste woorden van een gedreven 
dirigent.  
 
Aaldert Onink 
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50 jaar – van harte gefeliciteerd! 
Bijdragen van (oud) leden 
 
Ton van Gool: 
Allereerst mijn hartelijk gelukwensen met het 50-jarig bestaan. 
 

Of ik iets wilde schrijven over leuke of minder leuke 
gebeurtenissen uit mijn koorleven was het verzoek. Voor 
een jubileumnummer is het bestemd. Oké, waar begin ik. 
Op zich was het binnentreden bij Vox Humana al een mooi 
moment. Ik kende het koor en diverse leden al geruime tijd 
en was trouw bezoeker van de concerten. Meezingen in dat 
koor, dat wilde ik. De dirigent, die ik ook al kende, bezig zien 
in een andere omgeving dan ik gewend was, was ook een 

ervaring apart. De opmerkingen die hij er vaak uitflapte waren niet voor de poes. Menige 
gevoelige teen werd vaak geraakt. Dat was gelijk stof voor Basje, wiens proza stukjes in ons 
magazine gretig werden gelezen en die ik ook voor mijn komst al langer las. Leuk om de 
woordkunstenaar als levend mens te aanschouwen.  
Ik genoot van de prachtige concerten die we gaven in de Stadsgehoorzaal, van de 
buitenlandse reizen, de optredens in de Pieterskerk op 3 oktober en ook op andere 
momenten, met zelfs een koets met een heus paard ervoor. Hoe verzin je het. En niet te 
vergeten: van de onderlinge kameraadschap. Dat had ik elders anders meegemaakt. Kortom 
V.H. was snel aan mijn hart gebakken. 
Tot ik deel ging uitmaken van het bestuur. Ik stond verbaasd over de dissidenten 
(oppositievoerders) binnen het bestuur van elf man. Strijdbare Leienaren, die het vuur uit de 
Spaanse overheersing nog in zich hadden. Dat werd gelukkig door wisseling snel anders. 
Als ik de titel van het gedicht “Het Schrijverke” hier plaats, begrijpen de meeste leden wat ik 
bedoel.  Jammerlijk. 
 
Zoals in elk bestaan waren er veel hoogtepunten, maar ook droevige momenten. Leden die 
na ernstige ziekte werden weggenomen. De liefde voor het koor kreeg een aantal keren 
gestalte door de wens om in koorkostuum te worden begraven. Of ook door de tranen van 
een lid, dat ik na een repetitie thuis bracht, nadat hij was afgestemd om verder van het koor 
deel uit te maken. In gedachte hoor ik hem naast mij in de auto nog snikken van verdriet. Tot 
diep in de nacht heb ik heb ik getracht troostende woorden te stamelen. 
Zo was het een mengeling van leuke en trieste zaken. Gelukkig hadden de eerste de 
overhand. 
Mijn complimenten aan de leden die het jubileum per se wilden meemaken en daarom hun 
lidmaatschap met moeite oprekten en door tante corona, die maar bleef plakken, in 
blessuretijd kwamen te verkeren. Chapeau!!  Maar ook een “chapeau” voor de 
bestuursleden, die in de coronatijd aan het roer stonden. Niet te benijden! 
Samenvattend, de 23 jaar lidmaatschap van RCM Vox Humana heb ik als zeer waardevol en 
zeer plezierig ervaren. Mensen leren kennen en ook hun streken. Prachtig. 
En nu maar aan de slag om aan een wederopstanding te werken. Want Vox Humana mag niet 
van de kaart van Leiden verdwijnen. 
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Ton Figee: 
Graag wil ik toch ook even een klein stukje bijdragen aan alle verhaaltjes voor het 
jubileumblad. 
Zoals jullie wel weten zijn wij met z’n vieren afkomstig uit Vlaardingen en wel van het 
Vlaardings Mannenkoor Orpheus. 
Het is eigenlijk begonnen met een uitwisseling, eerst van Bert Hoogendam en Wim Kardol, 
op aanraden van Susanna toentertijd.  
Het verhaal ging bij ons in het koor hoe leuk dat het wel was, zodat wij, nadat Wim ermee 
gestopt was, met z’n vieren hebben afgesproken om RCM Vox Humana te versterken. 
Er was al een soort wisseling, met b.v. het kerstconcert repeteerden eerst wat leden mee uit 
Leiden, die dan ook weer meezongen met het kerstconcert, ook hebben we gezamenlijk in 
Vlaardingen nog een kerstconcert gedaan in de Grote Kerk, was allemaal heel gezellig, en ik 
hoop dat dat nog een keer zal gebeuren. 

Helaas worden de koren in het algemeen 
steeds kleiner en de leden worden steeds 
ouder, hebben geen kracht meer in hun 
stem of andere ongemakkelijkheden. 
Daarom moeten we elkaar toch steeds op 
blijven zoeken en de koren steun aan elkaar 
geven. Het is heel jammer als een koor 
hierdoor zou moeten stoppen, maar dat is 
het gevaar als er geen jonge aanwas komt. 
Persoonlijk heb ik het erg naar mijn zin bij 
Vox Humana, lekker doorzingen, goede 

dirigent die daar een belangrijke rol in speelt en ook van een grap en een grol houdt. Ook 
niet verkeerd. 
Laten we hopen dat we het nog in lengte van dagen mogen blijven doen. Een koorreisje zal 
denk ik heel moeilijk gaan worden, maar zo af en toe een optreden is ook heel fijn. Dat 
hebben we laatst weer mee mogen maken met de mooie dienst van Piet Wilschut in 
Zwammerdam, weer een heerlijk uitje en fijn gezongen. 
Ook proficiat aan het bestuur, die aan elke verandering handen vol werk heeft, en dan 
spreek ik ook uit ervaring. 
 
    -------- 
Bert Hoogendam: 
Tot onze grote verrassing vroeg onze dirigente Susanna Veerman aan Wim Kardol en 
ondergetekende in de zomer van 2015 of wij de eerste tenoren van haar andere koor Vox 
Humana wilden komen versterken bij het concert ter gelegenheid van het 45-jarig jubileum 
in de Stadgehoorzaal van Leiden. Zij vond de balans binnen het koor tussen de zangpartijen 
kennelijk niet goed. 
Wij waren verbaasd omdat het aantal leden en de eerste tenoren groep groter was dan bij 
Orpheus Vlaardingen, maar we voelden ons ook wel gevleid doordat zij ons goed genoeg 
vond om met dit koor mee te mogen zingen. 
De eerste keer dat Wim en ik kwamen, bleek dat onze komst voor jullie als een verrassing 
kwam, die er zo maar toe had kunnen leiden dat jullie ons hadden weggestuurd! 
Maar het tegendeel – althans volgens ons gevoel – bleek het geval. Wij werden van harte 
welkom geheten met gratis koffie en uitgenodigd mee te doen met de repetitie. Na een paar 
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keer mee repeteren werden wij al voorzien van jullie concertkleding, dus voor ons gevoel 
kwamen wij terecht in een “warm bad”. 
Het jubileumconcert zal ik niet snel vergeten, want wij hebben met onze dames een gezellig 
dagje in een voor ons onbekend Leiden doorgebracht en ik had met Orpheus nog niet eerder 
een concert in zo’n sfeervolle omgeving mogen zingen. 
Sterker nog, wij werden na afloop direct gevraagd om mee te komen zingen met het 
Herdenkingsconcert. Ook dat was nieuw voor mij en wij werden daar na afloop als 
gastzangers als dank ook nog extra (volgens ons overdreven) in het zonnetje gezet met een 
grote bos bloemen. Het bad werd dus nog warmer.  
Het jaar daarop werden wij gevraagd om ook mee te zingen met het Herdenkings- en het 
Kersconcert. Omdat Wim Kardol niet kon meezingen tijdens het Kerstconcert kwam er een 
andere eerste tenor Arie Huijzer als gastzanger met mij mee als gastzanger. 
Daarna ben ik als gastzanger steeds vaker met jullie concerten komen meezingen, meestal 
door een paar maanden voor aanvang van het concert bij jullie mee te komen repeteren en 
veel thuis te oefenen met jullie muziekprogramma Primus. 
 
Mijn enthousiasme 
over het oefenen met 
dit programma heeft er 
zelfs toe geleid dat wij 
Primus ook bij Orpheus 
Vlaardingen hebben 
geïntroduceerd, als 
extra 
oefenmogelijkheid 
voor thuis. 
 
De kennismaking van 
zangers uit beide koren 
met de Phoenix 
concertreizen hebben 
er uiteindelijk toe geleid dat er ook gastzangers van Vox Humana bij de concerten van 
Orpheus mee kwamen zingen en er naast eerste tenoren op mijn verzoek en aandrang ook 
nog wat andere gastzangers uit Vlaardingen kwamen meezingen. 
 
Door de perikelen rondom het vertrek van Susanna, waardoor jullie koor flink in ledenaantal 
terugliep, zeker ook bij de eerste tenoren, voelde ik mij steeds meer betrokken bij Vox 
Humana en had ik de behoefte om vaker mee te komen repeteren. 
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat er naast mij nog drie “vaste gastzangers”: Ton Figee 
(bas), Sinus Koerts en Hans van der Linden (beide bariton) feitelijk altijd – met veel genoegen 
- bij de repetities en concerten van Vox Humana meezingen. Wellicht weten de leden die er 
recenter bijgekomen zijn niet eens dat wij nog steeds “gastzangers” zijn.  
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Thijs Wolters: 
Onze eerste grote act was in 1974; Leiden vierde het 400-jarig Leidens Ontzet. 
Sander componeerde direct vier liederen die te maken hebben 
met het Leids Ontzet. 
Die moesten opgenomen worden op een grammofoonplaatje 
(Ep’tje). De opname werd gedaan in de Hooglands kerk. Om een 
goed overzicht te hebben dirigeerde hij, staande op een tafel. Hij 
dacht dat hij nog een lenige jonge god was en sprong een keer van de tafel. Het springen 
ging goed, het neerkomen veel minder: een verstuikte enkel. Maar de opname moest 
doorgaan. Oplossing: hij werd met stoel en al op en vanaf de tafel getild. Een leuk plaatje in 
Leidse kleuren was het resultaat. 
Daarna nog een concert in de Stadsgehoorzaal waarbij iedereen verkleed was in 
oudhollandse kleding’ Zo ook de ster van de avond John Woodhouse, een accordeonist. 
Een vakkundige musicus zonder sterallures, in tegenstelling tot een paar gasten uit latere 
tijd, die soms (niet altijd) anders waren.  
We hadden een plaatopname met een solist. Tijdens de opname klonk het niet goed. Sander 
mopperde op het koor en laste een korte pauze in. Ik vroeg wat er aan scheelde en kreeg als 
antwoord dat de soliste het niet goed deed, maar zei hij: De soliste neemt nu een pilletje 
in…” Daarna zong zij weer als vanouds. 
 
Kerstconcert. Wij hadden Kerstconcerten op vrijdag in de kerk in Leiderdorp en op zaterdag 
in de Stadsgehoorzaal. Beide dagen generale repetitie in de middag. 

Vrijdagmiddag kwam er maar geen solist 
opdraven, dus alvast maar begonnen met 
repeteren. Uiteindelijk kwam de solist om 
19.15 uur met de smoes, ze had haar 
muziek vergeten, dus samen zingen ging 
niet door en zij zong wel een paar stukken 
uit haar repertoire, het 
Weihnachtsoratorium. Een 
geïmproviseerd concert dus, maar 
zaterdag zou ze wel op tijd zijn.  
Nou, dus weer niet. Ze kwam weer om 
19.15 uur en weer moest er 

geïmproviseerd worden. Na afloop ben ik samen met secretaris Fokko Bonthond naar haar 
kleedkamer gegaan en gevraagd om een onderhoud, dat ons genadiglijk werd toegestaan. Ik 
meldde dat wij ontevreden waren met haar prestatie (niet muzikaal maar inhoudelijk) en 
graag een voorstel van haar wilden horen ter compensatie. “Waar die twee pummels het in 
hun hoofd haalden om haar hierop aan te spreken en eruit”, want ze zat niet op die paar 
centen van ons te wachten. Fokko zei direct: “Dank u mevrouw dat u uw gage ons heeft 
geschonken.” We waren toen snel weg, anders hadden we een schoen naar ons hoofd 
gekregen. Wij hebben haar gage verminderd met Fl. 499,- omdat voor zo’n bedrag niet 
geprocedeerd kon worden. Op een dreigbrief van een advocaat niet gereageerd en die Fl. 
499,- overgemaakt naar een goed doel. Nooit meer wat gehoord, alleen dat ze een paar later 
geëmigreerd is….. 
Bij een kerstconcert was het podium versierd met kerststerren. Na afloop konden de 
kerststerren door het publiek gekocht worden en één van de kopers riep: drie gulden per 



RCM Vox Humana – 50 jaar 

 

50 

stuk en drie voor een tientje. De sterren vlogen de tent uit voor dat tientje. 
 
Sander van Marion was een specialist in het ontdekken van talent. Bij voorbeeld Jan Veenje, 
die later Jan Vayne heette of Berdien Steunenberg die Berdien Stenberg werd, maar ook met 
veel solisten van naam werd opgetreden.  
Ik kan nog wel vijf A4’tjes vol schrijven maar de ruimte is beperkt. 
Kortom er was altijd wel wat bij ons koor. 
 
 
Mijmeringen bij een gouden jubileum 
(van piano naar triangel en terug) 
door: Jan van Vliet 
 
Het was rond april 2013 toen ik op verzoek van het bestuur van Vox Humana aantrad als 
begeleider, en enige tijd later als assistent-dirigent van het koor. Relatief gezien ben ik 
dus niet echt lang verbonden aan het mannenkoor dat inmiddels al meer dan 50 jaar 
mocht wegstrepen. Hoewel ik destijds geen ervaring had met mannenkoren en dus als 
"groentje" binnenkwam, heb ik nooit een seconde de spijt gehad van deze stap. 
 
Aan mijn jaren bij Vox Humana bewaar ik mooie 
herinneringen. 
lk leerde het koor al heel gauw kennen als een op 
hoog niveau zingend ensemble dat naast de muziek 
aan het sociale aspect van het koorleven een 
belangrijk gewicht toekent. Dat laatste heb ik ook 
zelf mogen ervaren toen ik als vreemdeling 
binnenkwam maar binnen de kortste keren het 
gevoel had er helemaal bij te horen. 
 
Bij veel concerten van Vox Humana mocht ik als toehoorder aanwezig zijn. Heel vaak 
zorgden de mannen voor muzikale momenten die mij op het puntje van de stoel deed 
belanden. Voor mij - en ik denk voor velen met mij - waren die concerten doorgaans 
een groot feest. Het is nooit voorgekomen dat ik bij een concert dat om 20.00 uur 
begon, na enkele uren op mijn horloge keek en dan moest constateren dat het pas 
20.15 uur was. Integendeel! 
 
Het allereerste concert dat ik bijwoonde vond ik zo'n belevenis dat ik daarover een 
stukje schreef voor het maandblad Vox. Direct daarna gaf het koor mij een 
nevenfunctie: die van recensent. Naar mijn artikeltjes werd nogal reikhalzend uitgezien. 
In toenemende mate werd mij al direct na afloop van de concerten gevraagd wanneer 
de recensie beschikbaar kwam. 
 
Een mijlpaal in mijn loopbaan bij het koor was een persoonlijke première tijdens een 
korendag in Alphen. Tijdens een optreden van Vox Humana in het Castellum moest ik in 
een compositie van Mozart de triangel bespelen, of beter gezegd, beslaan. Omdat ik 
daarmee geen enkele ervaring had, nam de toenmalige dirigent mij nog even apart voor 
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een instructie hoe de triangel in de hand te houden, hoe deze in beweging te brengen en 
hoe daaraan op het moment suprême een tingeling te ontlokken. Zij zal daarbij wellicht 
het statement van Johan Cruyff in gedachten hebben gehad "Dat er eerst iets moet 
gebeuren voordat er iets gebeurt". 
Alle goede bedoelingen ten  s p i j t : mijn eerste optreden liep uit 
op een fiasco. Op teken van de dirigent gaf ik de stalen driehoek 
een eerste ferme tik. Deze was weliswaar direct al een daalder 
waard maar leidde niet tot een eenvoudige ting, wel tot niet 
meer te stuiten wervelende pirouettes. Gevolg: heel veel 
tingelingeling, maar niet volgens de bedoelingen van de dirigent 
(en van Mozart) 
Mijn onemanshow schijnt nogal grote amusementswaarde te hebben gehad, zowel bij 
de zingende mannen om mij heen als bij het publiek in de zaal. Dit heeft mij er echter 
niet van weerhouden mijn carrière als triangellist snel te beëindigen. Direct na mijn 
gevecht met de triangel heb ik de ijzerwaren ingeleverd en mij weer overgegeven aan 
mijn grote houten liefde: de vleugel. 
 
Als repetitor heb ik veel koorrepetities mogen leiden. Aanvankelijk deed ik dat met 
knikkende knieën. lmmers, ik had, als gezegd, geen ervaring met mannenkoren. Gelukkig 
hebben de mannen mij in die beginperiode over alle onzekerheid heen weten te 
helpen. Om dat het aanvankelijk nogal eens voorkwam dat ik bassen aanwees wanneer 
ik tenoren bedoelde of überhaupt de weg tussen de verschillende stemsecties kwijt was, 
kreeg ik snel duidelijke instructies over de bewegwijzering binnen het koor: de eerste 
tenoren zitten dus niet ergens achterin, de bassen niet rechts vooraan, de tweede 
tenoren niet linksboven, enz. enz. 
 
" Niets meer aan doen" zei ik regelmatig wanneer stukken naar mijn gevoel 
uitvoeringsrijp waren. De mannen hebben mijn woorden dusdanig omarmd dat ik ze 
nog nauwelijks hoefde uit te spreken. Dat deden ze zelf wel, vooral bij stukken die nog 
intensieve oefening vereisten.......... 

lk mag terugkijken op gouden jaren bij Vox 
Humana. Heel veel mooie concerten staan in 
mijn herinnering gegrift. Heel veel plezier heb ik 
beleefd aan de ondersteuning die ik tijdens de 
repetities heb mogen geven, zowel aan de piano 
maar vooral "op de bok". lk realiseer me dat 
het er tijdens die repetities dusdanig stevig aan 
toe kon gaan dat de mannen na afloop bekaf 
waren. Gelukkig heb ik nooit een koorlid horen 
zeggen: "Zijn leiding zullen we als een gemis 
blijven ervaren". 

 
lk mag terugkijken op gouden jaren bij Vox Humana. Heel veel mooie concerten staan 
in mijn herinnering gegrift. Heel veel plezier heb ik beleefd aan de ondersteuning die ik 
tijdens de repetities heb mogen geven, zowel aan de piano maar vooral "op de bok". lk 
realiseer me dat het er tijdens die repetities dusdanig stevig aan toe kon gaan dat de 
mannen na afloop bekaf waren. Gelukkig heb ik nooit een koorlid horen zeggen: "Zijn 
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leiding zullen we als een gemis blijven ervaren". 
In de aanloop naar het jubileum heeft Vox Humana het niet makkelijk gehad. De 
dirigentenwissel, die diepe voren door het koor heeft getrokken, en de daarop gevolgde 
coronapandemie heeft een kaalslag in het ledenbestand veroorzaakt en het bestaan van 
Vox Humana doen wankelen. Gelukkig zijn het enthousiasme en het zangplezier na een 
moeilijke periode teruggekeerd en is Vox Humana als de vogel Feniks uit zijn as 
herrezen. 
lk wil het graag laten bij deze beschrijving van de afgelopen jaren. Hoe de toekomst van 
Vox Humana er uit zal zien weet ik uiteraard niet. Dat zal de tijd leren. lk waag mij dan 
ook maar niet aan de bij een jubileum gebruikelijke vooruitblik. Wei wil ik op de gouden 
verjaardag van Vox Humana een toast uitbrengen met de volgende (geparafraseerde) 
liedtekst van Paul van Vliet: 
 
lk drink op de mensen  
Die bergen verzetten  
Die door blijven gaan  
Met hun kop in de wind. 
 
Ik drink op de mensen  
Die met vallen en opstaan  
Blijven geloven 
Blijven vertrouwen, 
Die door blijven douwen. 
 

lk drink op de mensen  
Die terug bleven vechten  
En daarna herboren  
Weer op zijn gestaan. 
 
lk drink op het beste 
Van vandaag en van morgen  
lk drink op het maximum  
Wat er nog in zit 
In vandaag en in morgen  
 
lk drink op VOX HUMANA!

---- 
 

Ook na 50 jaar: Laudate Dominum 
 
Met ons koor kwam ik in aanraking toen ik jaren geleden enthousiaste leden ontmoette in 
Alphen a/d Rijn. Ze vertelden dat ze druk bezig waren met het voorbereiden van 
kerstconcerten in de Stadsgehoorzaal in Leiden. Of wij ook mee wilden. Dat waren mensen 
zoals Maarten Meijer, Henk van Gent en anderen.  
Zo kwam het dat ik met het Rijnlands Christelijk Mannenkoor Vox Humana o.l.v. toen Sander 
van Marion in aanraking kwam en met een ster als Marco Bakker.  
Later heeft ons koor nog een keer meegewerkt aan een dienst in de Alphense 
Bonifaciuskerk, waarvan ik me herinner dat dirigent Sander van Marion erg laat aanwezig 
was door omstandigheden.  
De leden van het koor waren zo enthousiast lid, dat ze mijn belofte: als ik met pensioen ben, 
kom ik zingen, hebben onthouden en me eraan hebben herinnerd. Zo ben ik lid geworden in 
de tijd dat dirigente Susanna Veerman het koor muzikaal leidde en trad in de sporen van 
mijn vader die zong in het Chr. Pelgrimsmannenkoor in Rotterdam. 
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Wat mij altijd weer verbaast, is het enorme repertoire dat we in de Primus Reader kunnen 
zien. Ik denk niet dat alles nog ons muzikaal bezit is, maar een groot stuwmeer van muziek is 
het zeker. 
Het is mooi (vind ik) dat er veel muziek uit onze christelijke traditie bij is. We hebben werken 
van Bach en Händel gezongen. Ik denk ook met plezier aan de kerstconcerten. Niet alleen 
zongen we in eigen verband maar ook als gastlid van het Vlaardings koor Orpheus in de 
grote kerk van Vlaardingen. Dat was steeds een prachtige ervaring. 
Wat wel opvallend is in ons repertoire, is het ontbreken van werken van Nederlands grote 
componist Jan Pieterszoon Sweelinck. Geboren is hij in 1562 in Deventer. In de Amsterdamse 
Oude Kerk is hij zijn leven lang stadsorganist geweest. Door beroemde leerlingen 
beïnvloedde hij latere componisten als Buxtehude en Bach. Hij overleed in 1621. Hij heeft 
alle psalmen met Franse teksten bewerkt. Het is te horen op You Tube. Zo is daar een 
kamerkoor te zien uit Middelburg, dat de psalmen 96 en 150 zingt. Vooral die laatste psalm 
zou een groot muzikaal cadeau zijn aan onszelf, als we dat zouden kunnen zingen. Looft God, 
looft Hem overal. Laudate Dominum. In het Frans klinkt het zwierig: Louange á Dieu. 
Maar een zwierig loflied, dat past wel bij ons. Ook dat: looft Hem overal. Als ik zie waar het 
koor allemaal in binnen- en buitenland geweest is, denk ik: wat bijzonder om de lof aan God 
te delen op zoveel plaatsen met zoveel mensen. 
En na vijftig jaar bestaan we nog altijd. De coronatijd heeft ons niet klein gekregen. We 
zingen met nieuw plezier. Met onze huidige dirigent Everhard Zwart hebben we heel wat 
mooie zanguren.  
Kortom, Laudate Dominum: dat dát nog jaren gebeuren zal. 
Voor nu: RCM Vox Humana: van harte gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum. 
 
Piet Wilschut 
 

augustus 2022 
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